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Dit meinummer is een bijzonder nummer 
geworden, want mei kent nu eenmaal bijzon-
dere dagen. Pasen en Pinksteren vallen er in 
2022 dan wel precies buiten, maar Moederdag 
is een vaste dag in mei. Gijs Zomer pleit in zijn 
column zelfs voor een moedermaand.

Deze maand is vooral ook bijzonder vanwege 
4 en 5 mei. Met een oorlog die al enige tijd 
woedt in ons eigen werelddeel, zullen we des 
te meer beseffen dat wij in ons land in vrijheid 
mogen leven. Zo is dit een themanummer ge-
worden met een aantal herdenkingsartikelen. 
Ook ruim 70 jaar later moeten we ‘niet verge-
ten’ en ‘denken aan onze leiders/voorgangers’.

We denken dan nu speciaal aan enkele predi-
kanten die door de bezetters in een concentra-
tiekamp werden opgesloten en daar erbarmelij-
ke omstandigheden moesten doorstaan, veelal 
met de dood als gevolg. En dat alleen omdat ze 
de trouw aan God en zijn Woord zo belangrijk 
vonden dat ze bereid waren er hun leven voor 
te geven. Houd hen in ere en ‘neem een voor-
beeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe 
hun levenswandel eindigt’ (Heb. 13:7)!

In dit verder gevarieerde nummer geen artikel 
van Peter Drost. In het vorige nummer publi-
ceerden we zijn laatste bijdrage in de rubriek 
‘Getuigen vandaag’ waarin hij de artikelen van 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis voor jon-
geren dichterbij bracht. De volgende maand 
hoopt hij verder te gaan met deze artikelen-
serie, maar dan neemt hij de Westminster 
Confessie onder de loep.

Marja Zwikstra

Redactioneel
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Nieuw licht 
op een bijbelgedeelte

Zorg dat je erbij bent
‘Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?’

(Lucas 13:25)
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Stel je voor: je klopt aan bij de Heer. Je 
wilt naar binnen. Daar is het feestdi-
ner. Maar de Heer zegt: ‘Ik ken jou 
niet’ en de deur blijft dicht. Als Hij je 
niet kent, kom je er niet in en je viert 
het feest dat Hij geeft, niet mee. Er 
staat dan veel op het spel. Je toekomst 
in het koninkrijk van God waar Hij 
alle dingen herstelt en nieuw maakt.

Of zegt Hij dat niet tegen jou? Is dit 
alleen voor de mensen die er in Lucas 
13 bij zijn? Zij kunnen zeggen: ‘We 
hebben gegeten en gedronken waar 
U bij was.’ Ze zijn tijdgenoten en 
volksgenoten van de Heer. Als Hij het 
alleen tegen hen zegt, hoeven wij ons 
er niet druk om te maken. Nee, het is 
beter om andersom te denken: als de 
Heer het al tegen zijn volksgenoten 
zegt, waarom dan niet als je van een 
ander volk en uit een andere tijd bent, 

zoals wij? Als je je zo laat 
aansporen, neem je serieus 
wat de Heer beoogt. Na-
melijk dat Hij nooit tegen 
jou hoeft te zeggen dat 
Hij je niet kent. Dus: zorg 
ervoor dat je erbij bent!

Een smalle deur
Dat gaat niet vanzelf, 
want je moet door een 
smalle deur. Je komt er 
aan met je bagage. Een 
koffer in je ene hand. 
Een weekendtas in de 
andere. Een schoudertas. 
Je laptoptas aan je andere 
schouder. Wat sleep je op 

de reis van je leven niet allemaal mee! 
Er is zo veel wat je belangrijk vindt en 
niet kunt missen. Het vult je leven. Je 
bent er druk mee. Kom je met al die 
bagage bij een brede deur, dan kun je 
er gemakkelijk door. Maar deze deur 
is smal. Dat kost moeite. Je moet er 
alle moeite voor doen, zegt de Heer. 

Alsof je een wedstrijd moet winnen. 
Daar train je voor. Je verlegt je grenzen 
telkens een beetje. Je stemt je eten en 
drinken er zelfs op af. Een wedstrijd, 
daar ga je helemaal voor. Doe je dat 
ook voor het feest van de Heer?

Een getal helpt je niet
Want neem die vraag eens die de Heer 
krijgt. Hij is nu drie jaar aan het werk. 
De mensen hangen aan zijn lippen. Ze 
bewonderen Hem om wat Hij doet. 
Maar als je zijn echte volgelingen telt, 
vind je er maar een handjevol. ‘Wor-
den er maar weinig mensen gered?’ 
vraagt iemand aan de Heer.
Als antwoord kan de Heer er natuur-
lijk aan herinneren dat God Abraham 
een talrijk nageslacht beloofde. Maar 
dat zegt Hij niet. Hij noemt geen 
aantal. Wat heb je daar ook aan? Wat 
schiet je ermee op als je weet dat er 
veel mensen worden gered, maar je er 
zelf niet bij bent? Wat koop je ervoor 
als je weet dat het er weinig zijn, als 
de deur ook voor jou dicht blijft? Een 
getal helpt je niet. Het gaat de Heer 
om jou. Je kunt je hoofd schudden 
omdat er steeds minder mensen in 
God geloven terwijl je zelf geen levend 
kerklid bent. Je kunt in een discussie 
verwikkeld zijn over het evangelie, 
boeiend en interessant misschien, maar 
je vergeet dat het om jouw hart gaat. 
Je zegt na een kerkdienst: ‘Het was 
een mooie preek’ (of misschien ook 
wel niet) en je gaat eraan voorbij dat 
de Heer in elke preek om jouw hart 
vraagt. En dat gebeurt zomaar, vooral 
als je druk bent met alle bagage in je 
leven. Die vraagt je aandacht. Het vult 
je leven. Let je nog op je hart? Denk 
je eraan dat je door een smalle deur 
moet?

Een getal waarschuwt je wel
Daar moet je alle moeite voor doen, 
‘want velen zullen proberen naar 

Let je nog op  

je hart? Denk je  

eraan dat je door  

een smalle deur 

moet?
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binnen te gaan maar er niet in slagen,’ 
zegt de Heer. Nu noemt Hij wel een 
aantal: velen. Veel mensen kloppen 
aan, maar krijgen te horen dat de Heer 
hen niet kent. Dat is een aantal om 
op te letten. Als er veel mensen zijn 
die dit overkomt, is het zeker iets wat 
zomaar voor de hand ligt. Het kan ge-
makkelijk gebeuren. Niet naar binnen 
mogen, daar hoef je niet zo veel voor 
te doen. En dat ligt je misschien wel 
beter dan alle inspanning die nodig is 
om binnen te komen.
Of maakt de Heer je bang met dat 
aantal? Je wilt alle moeite doen om 
door de smalle deur te gaan, maar hoor 
je misschien toch bij die velen die de 
Heer niet kent? Blijft er als er zovelen 
niet naar binnen mogen, tot het laatst 
een grote marge van onzekerheid? 
Dat bedoelt de Heer niet. Als Hij je 
aanspoort om ervoor te zorgen dat je 
erbij bent op zijn feest, zegt Hij niet 
tegelijkertijd dat het je misschien toch 
niet lukt. Hij heeft het over mensen 
die aankloppen wanneer de deur al 
gesloten is. Ze komen te laat. De tijd 
om naar binnen te gaan is verstreken. 
Welke tijd? Je kunt denken aan de tijd 
van je leven. Weet jij hoeveel tijd je 
krijgt? Of denk aan de tijd van Gods 
geduld met deze wereld. Weet jij hoe-
lang die duurt? Je kunt de tijd die ge-
geven wordt, met allerlei bagage vullen 
en intussen vergeten dat het geduld en 
de goedheid van God je tot bekering 
willen brengen (Rom. 2:4). De Heer 
noemt het grote aantal niet om bang 
te maken maar om te waarschuwen: je 
kunt de smalle deur te lang negeren.

Geen aantrekkelijke ingang
Dat kan gemakkelijk gebeuren. Het is 
een deur waar je liever niet doorheen 
gaat. De Heer geeft deze aansporing 
tijdens zijn laatste reis. Nog even 
en Hij is in Jeruzalem. Daar zal Hij 
sterven aan het kruis. Zijn lijden aan 

het kruis opent de ingang naar het 
koninkrijk van God. Menselijk gezien 
helemaal niet aantrekkelijk. Als je 
Hem wilt volgen, moet je het kruis 
op je nemen. Het vraagt dat je jezelf 
verloochent en op zijn kruis vertrouwt 
voor de redding van je leven. Het 
vraagt dat je liever alle bagage en zelfs 
je leven prijsgeeft dan Hem te verlie-
zen. De keus voor het kruis, stel je die 
allemaal niet liever uit?

Kennen en kennen
Maar de Heer kent mij toch? Ja, dat is 
waar. Dat zeggen de mensen die te laat 
aankloppen ook: ‘We hebben gegeten 
en gedronken waar U bij was. U hebt 
in onze straten onderwijs gegeven.’ Ze 
hebben gelijk. Hij kent ze. Hij noemt 
ze zelfs ‘onrechtplegers’ (NBV21). Ze 
horen bij Gods volk, maar hun leven is 
er niet naar. De Heer weet precies wat 
voor vlees Hij in de kuip heeft. Hij 
weet wie je bent en hoe je in het leven 
staat. Als Hij zegt: ‘Ik ken jou niet’, 
bedoelt Hij niet: ‘Ik weet niet wie jij 
bent.’ Maar: ‘Ik heb niets met jou. Ik 
weet niet waar je vandaan komt. Je 
bent voor mij een vreemde.’
Hij kan je ook kennen zoals David 
daarover zingt in Psalm 139. David 
verwondert zich erover hoe goed God 
hem kent. Dat wil hij ook graag. Het 

is zijn gebed: ‘Doorgrond mij God, 
ken mijn hart.’ Hij heeft geen ge-
heimen voor God. Hier is een open 
relatie waarin je je hart voor God op 
tafel legt.

Hij kent jou als jij oprecht vergeving 
voor je zonden vraagt. Hij kent je als 
je ervoor gaat om als kind van God te 
leven. Zou Hij je niet kennen als je in 
je ziekte op Hem vertrouwt en in je 

verdriet troost bij Hem zoekt? Of Hij 
je ook kent als je het moeilijk vindt om 
jezelf te verloochenen en Hem vraagt 
dat Hij je daar de kracht voor geeft!
Als je Hem bij jouw leven betrekt als 
jouw Heer, zou Hij dan de deur voor je 
sluiten als je bij Hem komt? Natuur-
lijk niet. Hij zal je kennen en je binnen 
nodigen op het feest dat Hij geeft. 

De keus voor het kruis  

vraagt dat je liever alle bagage  

en zelfs je leven prijsgeeft  

dan Hem te verliezen
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‘Ik kom in het concentratiekamp 
terecht, ik voel het...’

Johannes Kapteyn 24 januari 1908 - 8 augustus 1942

Johannes (Jo) Kapteyn werd op vrijdag 10 
mei 1940 meteen geconfronteerd met de 

geweldige impact van de Tweede Wereld-
oorlog. Jo was sinds februari 1939 een van 
de twee predikanten van de Gereformeer-
de Kerk in IJmuiden. Hij woonde met zijn 

vrouw en twee kinderen in een pastorie 
aan de Burgemeester Rambonnetlaan, aan 

de rand van de duinen. IJmuiden beleefde 
vanaf 10 mei vijf hectische oorlogsdagen.

Onder die heftige omstandigheden begon Jo aan de voor-
bereiding van zijn preek voor zondag 12 mei, het Pinkster-
feest, waarop de komst van de Heilige Geest wordt her-
dacht. Maar hoe kon je dat nu blij vieren? Feest en oorlog 
sloten elkaar toch uit? Die uitdagende vragen legde hij op 
zondagmorgen aan de samengekomen gemeente voor. De 
tekst waarover hij preekte, was Handelingen 2:19 (God 
zegt: Ik zal mijn Geest uitgieten over al mijn dienaren en 
dienaressen): ‘en Ik zal tekenen geven op de aarde beneden: 
bloed en vuur en rook.’ Aan de hand daarvan liet hij zien 
dat de komst van de Geest van God niet alleen heerlijke 
gevolgen heeft, maar ook vreselijke: vuur en rook door niet 
ophoudend oorlogsgeweld, zodat de aarde rood wordt van 
het bloed van mensen. Tot de voleinding van de wereld zal 
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van het nazisme op kerk, school en 
maatschappij. En wat hij voorzag werd 
al snel bewaarheid. Zo ontving de ker-
kenraad van de Gereformeerde Kerk 
te IJmuiden in januari 1941 een brief 
van het Commissariaat van Politie te 
Velsen. Op last van het Departement 
van Justitie in Den Haag werd daarin 

geëist ‘een halfjaarlijksch collecteplan, 
met vermelding waartoe de bijeenge-
brachte gelden zullen worden gebruikt’ 
aan de Commissaris van Politie ‘in 
te zenden’. En op 28 mei 1941 werd 
de redactie van de IJmuider Kerkbode 
verzocht zich te melden bij het ‘Ver-
bond van Nederlandsche Journalisten’ 
in ’s-Gravenhage. Namens de redactie 
wees Jo dat verzoek op formele en 
principiële gronden af. Jo besefte heel 
goed dat zijn leven gevaar liep. Reeds 
op 13 juni 1940, dus nog maar ruim 
een maand na de Duitse bezetting, 
had hij al in een brief aan zijn moeder 
geschreven:
‘Misschien zijn er ook wel zeer ingrij-
pende wijzigingen in het volkerenleven 

en ook in ons volksleven aanstaande. 
Die dingen en de gedachte daaraan 
kunnen ons natuurlijk wel eens benau-
wen, maar toch meen ik dat het zoo heel 
goed is. (…) Want we hadden het in 
deze tegenwoordige wereld zoo goed dat 
er voor ons bekrompen besef maar heel 
weinig te wenschen viel. Mogelijk wordt 

dat nu allemaal heel anders en in den 
grond der zaak veel beter. Uit de laatste 
maanden geschiedenis heb ik tenminste 
eigenlijk alleen maar winst geboekt en 
doe dat dagelijks nog. Waarom zouden 
we ook vreemd opzien over dezen gang 
der geschiedenis? Heel de kerkgeschie-
denis is de eeuwen door vol van leed 
en verdrukking. Vele geslachten hebben 
in gestadige benauwdheid geleefd en 
gestreden, waarom zouden wij ons deel 
daarvan ook niet hebben? En nu kunnen 
wij er wel op gebrand zijn om daar zelf 
van verschoond te blijven; maar zullen 
we niet allereerst verblijd zijn, dat het 
Woord des Heeren tot de laatste tittel en 
jota wordt vervuld (…)? Onze Heere 
Jezus Christus heeft dan ook gezegd, dat, 
als die dingen beginnen te geschieden, we 
het hoofd zullen opheffen, wetende dat 
onze verlossing nabij is.’

Tegen zijn vriend K.C. van Spronsen 
zei Jo een halfjaar later: ‘Ik geloof niet 
dat ik gespaard zal blijven, ik kom in 
het concentratiekamp terecht, ik voel 
het. Maar ik heb God gebeden of Hij 
mij bij mijn vrouw en kinderen wil 
laten blijven totdat het kindje, dat wij 
verwachten, geboren zal zijn…’

dat zo zijn. Maar hij bemoedigde zijn 
hoorders en zichzelf ook met Gods 
belofte: ‘Langs de weg van oorlogen 
komt de volmaakte vrede.’

IJmuiden: bij het verzet

In IJmuiden werd – waarschijnlijk 
in de winter van 1940-1941 – van-
uit een verzetsgroep onder leiding 
van drs. Han Stijkel met Jo contact 
opgenomen. De organisatie verzamel-
de gegevens over militaire stellingen, 
ankerplaatsen, vliegvelden en muni-
tiedepots, en speelde die door naar 
de Nederlandse regering in Londen. 
Ook probeerde men burgemeesters, 
commissarissen van politie, advoca-
ten en predikanten te benaderen. De 
bedoeling was om in elke gemeente 
een kern van ‘vooraanstaande patri-
otten’ te organiseren. Zodra de oorlog 
voorbij was, zouden deze mensen het 
plaatselijke bestuur kunnen overnemen 
en de orde en rust kunnen handhaven. 
Vermoedelijk werd Jo voor dit laatste 
gevraagd.

Waar anderen met de dáád verzet 
pleegden tegen het nationaalsocialisme 
en de Duitse bezetting, deed Jo dit 
vooral ‘geestelijk’ vanaf de kansel en 
tijdens spreekbeurten. Als een bijbels 
profeet waarschuwde hij de gelovi-
gen voor de antichristelijke aanslag 

Jo pleegde vanaf de kansel en 

tijdens spreekbeurten vooral ‘geestelijk’ 

verzet tegen het nationaalsocialisme 

en de Duitse bezetting

‘Vele geslachten hebben in 

gestadige benauwdheid geleefd en 

gestreden, waarom zouden wij ons 

deel daarvan ook niet hebben?’

THEMA
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deiner Gemeinde laut für die Rück-
kehr der Königin zu beten”, also tue 
ich es auch!’ Daarop werd hij gevan-
gengezet in het Huis van Bewaring 
aan de Hereweg. Ook van daaruit 
werd hij de eerste dagen urenlang aan 
de Grote Markt verhoord.

Amersfoort – Kleef – Dachau

Op 10 april 1942 werd Jo naar Sche-
veningen overgebracht, en de volgen-
de dag naar kamp Amersfoort. Het 
regime daar stond bekend als bijzon-
der streng. Vooral Russische gevan-
genen en Joden ondervonden dat aan 
den lijve. Jo werd ingeschreven onder 
nummer 107 en ingedeeld in Block 
2B. Door zijn lengte en zijn kaarsrech-
te houding viel hij direct op en ook 
daarom was hij vaak slachtoffer van de 
wreedheden van zijn bewakers. Voor 
de minste ‘ongerechtigheid’ werden 
de gevangenen meteen geslagen en 
geschopt.

In die periode waren er heel wat gere-
formeerde en Nederlands hervormde 
predikanten in het kamp opgesloten, 
onder wie J. Overduin, K.G. Idema, 
 J. de Geus en M. Hinloopen. Ze wa
ren elkaar en anderen tot steun. Ze 
bemoedigden elkaar en hielden ’s zon-
dags met een klein groepje een door de 
Duitsers verboden godsdienstoefening. 
Idema schreef over Jo: ‘Hij hield zich 
ook in het kamp niet stil. Soms was 

er tussen de kribben een groepje om 
hem heen verzameld, terwijl men zijn 
luide stem met nadruk kon horen. (…) 
Waarschijnlijk is dit opgemerkt en 
aangebracht. Althans: Kapteyn kwam 
in het strafcommando, waar hij bij  
’t stenensjouwen het zwaar gehad 
heeft.’

Na de zware tijd in kamp Amersfoort 
heeft ds. Kapteyn nog vastgezeten in 
Scheveningen. Vandaar is hij – evenals 
zijn vriend in het lijden, priester Titus 
Brandsma – overgebracht naar de ge-
vangenis in Kleef. Op zaterdag 13 juni 
1942 werd Jo met zo’n dertig anderen 
op transport gesteld naar Dachau. Jo 
werd met zijn rechterpols geketend 
aan de linkerpols van Titus voor hun 
laatste, enkele reis per trein in een 
‘Zellenwagen’. Ze zaten in een cel die 
net groot genoeg was voor hen beiden, 
maar waar later nog drie geestelijken 
bij werden gepropt.

Na een aantal nachten in Frankfurt  
en Neurenberg arriveerden ze op 

vrijdagavond 19 juni in Dachau. Jo 
kreeg nummer 30493, Titus 30492. 
Ze werden door een rode driehoek 
op hun gevangenisplunje getekend 
als politieke gevangenen. De eerste 
weken werden ze ondergebracht in 
het ‘Zugängerblock’, Block 17, om 
gedrild te worden in de rigoureuze 
regels van het kamp. Daarna kwamen 
ze terecht in Block 28 zaal 3, op dat 
moment een van de meest gevreesde 

Groningen: in het ‘Huis van 
de Schrik’ ongebroken

In juli 1941 werd Jo predikant in de 
stad Groningen. Ook daar nam hij tij-
dens de kerkdiensten en in andere ver-
gaderingen een duidelijk standpunt in 
tegen de Duitse inmenging in kerk en 
school. Hij bad publiek voor de terug-
komst van koningin Wilhelmina, die 
naar Engeland uitgeweken was. Dat 
was het Duitse gezag een doorn in het 
oog. Want ze hadden heel goed door 
dat achter zulke gebeden een houding 
van verzet zat tegen hun overheer-
sing van heel het leven in Nederland. 
Herhaaldelijk zaten er, in opdracht van 
de SD, NSB’ers in de kerk om uit te 
zoeken of gereformeerde predikanten 
de gemeenteleden niet opzetten tegen 
de Duitsers. Ze briefden dit door 
aan de SD in hun hoofdkwartier, het 
Scholtenhuis aan de Grote Markt, en 
al in november 1941 werd Jo ontboden 
in dat beruchte ‘Huis van de Schrik’. 
Daar kreeg hij te horen dat hij een 
hetze voerde tegen de Duitsers. Het 
was verboden om openlijk te bidden 
voor de terugkeer van het koninklijk 
huis. Hij zou in de gaten gehouden 
worden.

Tijdens een bidstond en een lezing 
voor het Gereformeerd Schoolver-
band in februari 1942 waren er weer 
spionnen aanwezig. Kort daarop, op 
26 februari, werd Jo thuis gearresteerd 
door drie SD’ers. Langdurig werd hij 
in het Scholtenhuis verhoord.
Hij mocht wel bidden voor het welzijn 
van de leden van het koninklijk huis, 
maar niet voor de terugkeer van de 
koningin naar Nederland. Als hij zou 
beloven dat niet weer te doen, mocht 
hij ongemoeid naar huis gaan. Maar Jo 
zou volgens een van de Duitse onder-
vragers letterlijk gezegd hebben: ‘Die 
Stimme Gottes sagt mir: “Du hast mit 

De Duitsers hadden heel goed 

door dat achter zulke gebeden een 

houding van verzet zat tegen hun 

overheersing van heel het leven
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hij zingend (!) de tocht naar de Plan-
tage maken. Het verplichte lied ‘Der 
Mensch lebt nur einmal, und dann 
nicht mehr’ werd door de geestelijken 
stiekem veranderd in ‘Der Mensch lebt 
nur einmal, und dann noch mehr’. Jo 
klaagde niet, hij geloofde en droeg.

De diepgaande gesprekken met Her-
man Knoop in de laatste week van juli 
sterkten hem om vol te houden tot het 
einde. Zelfs toen leefde Jo niet voor 
zichzelf maar voor anderen: zijn uiterst 
karige broodrantsoen deelde hij nog 
met zijn vriend. Hij volgde zijn Heer 
Jezus Christus na. Jo wankelde op 
zijn benen, volkomen uitgeput. Twee 
keer probeerde hij in de ziekenbarak 
toegelaten te worden. Tevergeefs. Tot 
hij op 5 augustus werd opgenomen 
met ‘Darmkatarrh’, een darmontste-
king. Zijn toestand verergerde en toen 
op 8 augustus ‘Herz- und Kreislauf-
schwäche’ optraden, overleed hij rond 
11.00 uur ’s avonds. Zijn uitgemer-

gelde lichaam werd bij andere lijken 
gesmeten om in een oven van het 
crematorium te worden verbrand.

Volgens het hierboven geciteerde 
stuitende lied leefde Jo ‘nicht mehr’: zij 
doodden en verbrandden zijn lichaam. 
Zij dachten het gewonnen te hebben, 
maar ze vergisten zich. Want wat zij 
niet zagen, was dat er, toen Johannes 
Kapteyn in ‘de hel van Dachau’ stierf, 
engelen kwamen die hem naar het he-
melse paradijs droegen om voor altijd 
bij zijn Heer te leven. 

Dit is een voor Nader Bekeken ingekorte 
versie van de biografie (in het Gedächt-
nisbuch van KZ Gedenkstätte Dachau: 
www.gedaechtnisbuch.org), geschreven 
door Kees Kapteyn (1937) en Jo Kapteyn 
(1941), ter gedachtenis aan hun vader 
(22 maart 2013).
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barakken. Hier zag Jo zijn collega en 
vriend uit de Kralingsche Veersetijd, 
Herman Knoop, terug. Deze schreef 
later: ‘Toen ik Jo voor het eerst in 
Dachau ontmoette, schrok ik van hem. 
Wat zag hij er verschrikkelijk mager 
uit. (…) Toen hij gevangengenomen 
was, was zijn Thelma die zijn gansche 
hart bezat, ernstig ziek. En hij hun-
kerde naar eenig bericht, dat hoewel 
het aan hem gezonden was, hem door 
de kampleiding onthouden was. [Hij 
kreeg alleen de lege envelop!] (…) Dat 
niet weten kwelde hem natuurlijk. (…) 
Bij dit zware lijden kwam zijn licha-
melijk leed.’

Jo werd tewerkgesteld in de ‘Plantage’ 
even buiten het kamp, waar uiterst 
zwaar grondwerk gedaan moest wor-
den. De gevangenen werden om elk 
‘vergrijp’ gruwelijk afgebeuld. Jo had 
diepe wonden aan handen en voeten 
die erger werden door de zware mis-
handelingen. Vier keer per dag moest 

Zij doodden en verbrandden zijn 

lichaam. Zij dachten het gewonnen te 

hebben, maar ze vergisten zich
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GEBOEID IN CHRISTUS

In het beruchte Kamp Amersfoort vond in april 1942 de 

eerste ontmoeting plaats tussen pater Titus Brandsma 

en dominee Jo Kapteyn. Daar werden zij intieme vrien-

den. Titus 61 jaar oud en Jo 34. Twee mannen van God, 

in dienst van het koninkrijk van God en niet in dienst van 

‘das Reich’ van Hitler. Twee bloedgetuigen van Christus op 

een via dolorosa.

Een gereformeerd predikant en een 
rooms-katholiek priester in Dachau
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Beiden waren mannen van grote ge-
loofszekerheid en trouw. En er was veel 
overeenkomst in het verzet van beiden 
tegen de Duitse overheid.

Vastberaden en trouw
Pater Titus Brandsma had zich verzet 
tegen het besluit van de Duitse overheid 
om Joodse leerlingen van gemengde 
scholen te verwijderen. Ook verzette hij 
zich tegen het verbod voor de Neder-
landse pers om advertenties van de NSB 
of van een van haar nevenorganisaties 
op principiële gronden te weigeren. 
Hij bleef zich verzetten, ook al besefte 
hij dat hij door de Duitsers in de gaten 
werd gehouden. Toen men hem in 
een klooster wilde laten onderduiken, 
sloeg hij het aanbod af. En toen men 
hem daarop zei: ‘Verdwijn, maak je 
onzichtbaar, zorg dat ze je niet kunnen 
vinden’, weigerde hij, en zou hij letterlijk 
gezegd hebben: ‘Ik ben nu eenmaal aan 
dit werk begonnen en dan maak ik het 
ook af. Ik laat de journalisten die op mij 
vertrouwen, niet in de steek.’ Ook toen 
Titus reeds gearresteerd was en zich 
aan het Binnenhof in Den Haag voor de 
Duitse Sicherheitsdienst moest verant-
woorden, bleef hij bij een vernietigend 
oordeel over de NSB, die hij antinatio-
naal en innerlijk zwak noemde en die 
bovendien het christelijke karakter van 
de Nederlandse bevolking miskende.

Dominee Jo Kapteyn van de Gerefor-
meerde Kerk in Groningen was ook niet 
bang voor het verraad van de NSB’ers in 
de kerk, toen hij in zijn preken vastbera-
den en trouw stelling bleef nemen tegen 
de antichristelijke ideologie van het 
nationaalsocialisme. Hij bleef ook vast-
beraden en trouw bidden voor de te-
rugkeer van koningin Wilhelmina. En in 
een preek en op een schoolvergadering 
waarschuwde hij tegen de verordening 

van de Duitse bezetters om het benoe-
mingsrecht van onderwijzend personeel 
aan de schoolbesturen te onttrekken.

Is het een wonder dat Titus en Jo, toen 
ze elkaar vonden in barak II van kamp 
Amersfoort, intieme vrienden werden? 
Titus, een vaderfiguur die veel warmte 
uitstraalde, en Jo, een generatie jonger, 
steeds flink en opgewekt en gelijkmatig 
van humeur. Ja, daar in Amersfoort 

begint hun warme relatie, die deze 
mannen Gods vrijwel tot hun dood zal 
verbinden op hun kruisweg. Ze hadden 
grote steun aan elkaar en waren in hun 
gesprekken ook tot grote steun voor 
hun medegevangenen.

Naar de gevangenis in Duitsland
Priester Titus en dominee Jo komen via 
een tijdelijk verblijf in de gevangenis van 
Scheveningen (het zgn. Oranjehotel) in 
mei 1942 allebei in de gevangenis van 
Kleef, Duitsland terecht. Waarschijnlijk 
hebben ze daar in dezelfde cel gezeten.

De aalmoezenier van de gevangenis in 
Kleef zag hoe innig het contact tussen 
Titus en Jo was. Samen lazen zij en 
baden zij. Zij hebben dat stellig ervaren 
als een voorsmaak van de eenheid waar 
Christus om bad.

Naar het concentratiekamp van 
Dachau
Later verbleven Titus en Jo samen in 
concentratiekamp Dachau. Een Belgi-

sche priester die hen daar zag, getuigde 
dat het hem diep heeft getroffen hoe die 
twee met elkaar omgingen. Hoe zal hun 
bidden en strijden zijn voortgezet in ba-
rak 28, waar zij allebei vertoefden. Hoe 
zullen zij samen hun kracht om het vol 
te houden hebben gezocht en gevonden 
in het gebed tot God, hun Vader! Gebed 
in volkomen geloofsovergave aan hun 
Heer en Heiland, Jezus Christus, van 
wie ds. Jo Kapteyn nog in de gevange-

nis van Kleef op het schutblad van zijn 
bijbel had geschreven dat hij zich diens 
eigendom wist in leven en sterven. De 
woorden van zondag 1 van de Heidel-
bergse Catechismus.

Beiden zijn ongeveer anderhalve maand 
na hun aankomst in Dachau overleden. 
Je kunt beter schrijven: vermoord. Zo 
was Dachau op de enkele reis Amers-
foort – Scheveningen – Kleef – Dachau 
een tussenstation op de weg naar de 
hemel, het eindstation!
Immers, Titus en Jo leefden sterk in de 
verwachting van Christus’ wederkomst 
op aarde, het tenietdoen van de anti-
christ en de schepping van een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, tezamen 
het definitieve eindstation, waar God 
alles zal zijn in allen!

Pater Titus Brandsma en dominee Jo 
Kapteyn – twee mannen van God, die 
hun leven gaven tot bevrijding van het 
Duitse juk én die ons voorgingen naar 
een grote toekomst.

Deze mannen Gods hadden grote steun  

aan elkaar en waren in hun gesprekken ook  

tot grote steun voor hun medegevangenen

THEMA

171

J A A R G A N G  2 9
M E I  2 0 2 2  # 5

T E K S T
H E N K 

D R O S T

B E E L D
M A R C O 

S C I S E T T I



Heiligverklaring Titus Brandsma
De priester Titus Brandsma is in 1985 
door paus Johannes Paulus II zalig 
verklaard. Op 15 mei 2022 werd hij heilig 
verklaard en dat betekent dat hij ver-
eerd mag worden.

Dominee Jo Kapteyn was niet de man 
om water in de wijn te doen als het ging 
over de leer van Gods Woord. Hij kende 
de gereformeerde belijdenisgeschriften. 
Hij wist wat daar gezegd wordt over de 
Rooms-Katholieke Kerk. Hij hield vast 
aan de leer van de Reformatie die ons 
bij Christus brengt als de enige bron van 
ons heil. Ons heil rust niet deels op wat 
de heiligen aan moois gedaan hebben. 
En Titus Brandsma was er evenmin de 
man naar om de leer van zijn kerk te 
verkwanselen.

De verschillen in opvatting over genade 
zijn zo groot dat de kerken van Rome 
en van de Reformatie niet één worden. 
Daar blijven verschillen en het is eerlijk 
met elkaar te spreken over wat je bindt 
en wat je scheidt.
Prediker zegt in hoofdstuk 3 van zijn 
boek dat overal een tijd voor is. Heb je 
alle ruimte en vrijheid, dan is het goed 
met elkaar te spreken over de verschillen 
tussen kerken. Je kunt samen zoeken 
naar wat God in de Bijbel bedoelt en 
elkaar daarop aanspreken.
Er is een tijd om te spreken.
En er is een tijd om te zwijgen.

Als je in levensbedreigende omstandig-
heden terechtkomt zoals de priester en 
de predikant, en het gaat om je leven 
en je weet beiden van het reddende 
kruis van Christus, dan is het tijd om de 
kerkelijke verschillen even los te laten 
en samen te knielen aan de voet van 
het kruis. Dat maakt deze ontmoeting 
tussen priester Brandsma en dominee 
Kapteyn zo mooi en ontroerend.

In de kerken van de Reformatie zullen 
we onze martelaren niet gaan vereren. 
Maar laten we hen ook niet vergeten, 
maar doen waartoe God ons in de Bijbel 
oproept als Hij zegt: ‘Neem een voor-
beeld aan hun geloof en kijk vooral goed 
hoe hun levenswandel eindigt. Jezus 
Christus blijft dezelfde, gisteren, van-
daag en tot in eeuwigheid’ (Heb. 13:7). 

Voor publicatie in Nader Bekeken is 
gebruikgemaakt van een presentatie die 
door zoon Jo Kapteyn op 23 mei 2015 is 
gehouden tijdens de banierententoonstel-
ling ‘Geen nummers maar Namen’ in de 
St. Bernulphuskerk van Oosterbeek.

HERDENK ING  WOI I

In de kerken van de Reformatie 

zullen we onze martelaren niet 

gaan vereren. Maar laten we 

hen ook niet vergeten
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Hij was in Dachau en  
zij schreef haar verdriet uit

HIJ Toen de robuust ge-
bouwde Jan Willem 

Tunderman ervoor koos om de 
moeilijke weg op te gaan naar 
de pastorie, had hij zijn liefde al 
verklaard aan de frêle Jeanne Kur-
pershoek. Samen hebben ze zich 
ervoor ingezet om dit ideaal te be-
reiken. Vanuit Rotterdam vertrok 
hij naar de VU. Er was geen geld. 
En nauwelijks medewerking. Hij 
woonde in het Hospitium.

Vrouwenpolder – Helpman

In 1933 begonnen ze in de pastorie 
van Vrouwenpolder. Indrukwekkend is 
de lijst van preken en vooral toespra-
ken waarmee hij in de eerste plaats 
zijn eigen gemeente maar ook velen 
daarbuiten wilde waarschuwen voor 
de gevaren die in die woelige tijd land 
en kerk bedreigden. Het staat allemaal 
vermeld op de website jw.tunderman. 
net. Het is te betreuren dat het 
vergeten is: zijn studiezin, zijn contac-
ten met de Wijsbegeerte der Wets
idee, zijn publicatie over Marnix van 
St.-Aldegonde waarin hij afrekende 
met het subjectivisme. Het is vandaag 
weer hoogst actueel. Het enige wat 
over is, zijn twee bundels catechismus-

preken onder de titel: ’t Beginsel der 
eeuwige vreugde (Goes, 1949).

In 1939 gingen ze naar Helpman. De 
dreiging van het opkomend fascis-
me was overal voelbaar. Tunderman 
heeft er het heidendom in geproefd. 
En ertegen geschreven en gepreekt. 
Toen brak de oorlog uit. In de tijd 
van de mobilisatie was hij niet in 
Helpman. Overhaast ging hij naar 
huis. Wij kunnen ons de spanningen 
alleen maar indenken op grond van 
de documenten uit die tijd. En dan 
blijft het nog ver. Het woord ‘gelijk-
schakeling’ zegt ons niet zoveel, maar 
het betekende dat het hele leven, de 
pers, de school, de opvoeding in de 
greep werd gebracht van een ideologie 
die op den duur geen plaats meer zou 
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laten voor het leven naar Gods Woord. 
Dat heette de Nieuwe levensorde. 
Op aanwijzen van Hitler zelf moest 
zeker in het begin de confrontatie 
met de kerken niet worden gezocht, 
maar er is vanaf het eerste begin wel 
heel duidelijk gelet op wat er vanaf de 
preekstoelen werd verkondigd. En als 
dat als Deutschfeindlich werd opgevat, 
kon daar zomaar een arrestatie uit vol-
gen. De synode schreef voor dat in de 
kerkdiensten voor de koningin moest 
worden gebeden, met name voor haar 
terugkeer. Daarbij beriep men zich op 
bepalingen van het oorlogsreglement 
van 1907, dat scherp onderscheid 
maakte tussen een bezettende macht 
en de wettige overheid. Wim Tun-
derman deed het. Zonder provocatie. 
Het viel op. Iemand die zo helder 
preekte tegen tirannie en afgoden, zo 
onomwonden bad voor koningin en 
vaderland, stad en land afreisde om 
christenen een verzetsriem onder het 
hart te steken, weigerde koper en tin 
in te leveren en ook nog een pamflet 
schreef waarin hij waarschuwde tegen 
de arbeidsdienst in Duitsland, bleef 
niet onopgemerkt. Op 27 april 1941 
preekte hij over 2 Korintiërs 4:11-15: 
‘Wij levenden worden altijd omwille 
van Jezus aan de dood prijsgegeven, 
opdat in ons sterfelijke bestaan ook het 
leven van Jezus zichtbaar wordt.’ Wie 
die preek zoveel jaren later leest, voelt 
iets van de beklemming waarin zijn 
hoorders op dat moment moeten zijn 
gevangen. Hij riep ze op ‘om ook be-
wogen te worden door dezelfde liefde 
die Christus bewoog om zich te geven 
voor het leven der wereld en bereid 
te zijn tot het offer van het leven in 
dienst van het leven der opstanding’. 
Letterlijk: ‘En dan is het sterven in 
dienst van het leven van Jezus Chris-
tus overstraald door het licht van een 
eindeloze vertroosting. (…) Wie dan 
het leven moet offeren, staat niet stom 

verwezen, omdat het noodlot hem 
grijpt. Hier kan geroemd worden in 
het aangezicht van de dood.’

Dit offer zou ook van hemzelf ge-
vraagd worden. In januari 1942 werd 
hij gearresteerd. Een halfjaar zat hij 
vast in het Huis van Bewaring. Er is 
één brief van hem uit die tijd overge-
bleven: ‘Als God de ploegschaar door 

ons leven trekt, doet Hij dat om ons 
leven vruchtbaarder te maken dan 
voorheen. Vooral in dat opzicht hoop 
ik straks voor een nieuw stuk leven te 
staan. Laat daarom niemand moede-
loos zijn.’

Gearresteerd: Groningen 
– Amersfoort – Dachau

Hij wordt gebracht naar het Gro-
ningse Huis van Bewaring, waar hij 
meermalen gevangenen had bezocht. 
Nu zit hij zelf in cel 35, samen met  
ds. Kapteyn. Sommige bewakers ken-
nen de dominees. Die krijgen boeken 
en schrijfmateriaal, en hun vrouwen 
mogen soms op bezoek komen: een 
kwartiertje, gescheiden door tralies 
en celdeur, onder toeziend oog van de 
cipier. Bijna drie maanden verblijft hij 
daar samen met Kapteyn. Hij studeert 

er nog. Eén brief uit die periode is be-
waard. Op 24 maart 1942 schrijft hij: 
‘Laat ik beginnen met dit: ik weet niet 
wat het einde zal zijn. Maar mijn hart 
is geheel ingesteld op een terugkeer.’ 
In april wordt hij kort na Kapteyn 
overgebracht naar Kamp Amersfoort. 
Daar krijgt hij te maken met de echte 
naziterreur. In een brief schrijft hij: 
‘Wij moeten de Heere op Zijn Woord 

geloven, ook als niets meer in dit tij-
delijke leven Zijn gunst weerspiegelen 
zou.’ Op 4 juni gaat hij op transport, 
na drie weken komt hij aan in Dachau, 
het oudste concentratiekamp van de 
nazi’s, waar vele roomse en protestant-
se geestelijken waren ondergebracht. 
Sietsma, De Geus, Kapteyn, Planta-
gie en Tunderman zijn er bezweken; 
Knoop, Overduin, Idema, Van Raalte, 
Blijdorp, Bavinck en Impeta hebben 
het overleefd. (87 predikanten uit de 
Gereformeerde Kerken hebben kortere 
of langere tijd in gevangenissen of 
strafkampen doorgebracht; Van Raalte 
was een van de eerste die werd opge-
pakt, hij kwam pas vrij bij de bevrij-
ding van Dachau. Twintig van hen 
hebben hun leven gegeven.)

De verschrikkingen van Dachau 
zijn beschreven in de boeken van de 
overlevenden: Knoop, Een theater in 
Dachau; Overduin, Hel en hemel in 
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‘Wij moeten de Heere  
op Zijn Woord geloven,  

ook als niets meer 
in dit tijdelijke 
leven Zijn gunst 

weerspiegelen zou’



Dachau. In de serie Woord en Wereld 
verscheen In het concentratiekamp van 
Van Raalte (ed. H. Veldman, 2020).

Van Tunderman zijn drie brieven 
bewaard in het verplichte Duits. Ze 
melden niets over de verschrikkin-
gen. De censuur verhinderde dat. In 
de spaarzame brieven van thuis werd 
ook niet over het verdriet geschreven. 
Roerend is het te lezen, hoe zorgzaam 
Wim is voor Jeanne.

Op 8 augustus sterft ds. Kapteyn. De 
dag erna schrijft Wim aan Jeanne 
ook bereid te zijn dat zwaarste offer 
te brengen. ‘Maar met mijn ganse ziel 
en leven blijf ik aan jou en aan mijn 
levenswerk hangen.’ Hij had een sterk 
gestel en zou Dachau hebben kunnen 
overleven. Maar hij wordt als enige 
Nederlandse dominee uitgekozen 
om met 39 Poolse priesters medische 
experimenten te ondergaan. Op 11 
november 1942 wordt hij ingespoten 
met pus uit flegmone abcessen, open 
benen. De juiste geneesmiddelen 
krijgen de patiënten niet, wel aller-
lei proefpakketten om te kijken wat 
effectief is. Na zestien dagen met 
veertig graden koorts lijkt hij op 27 
november te herstellen. De dag ervoor 
heeft Jeanne eindelijk weer een brief 
van hem gehad. Ze is zo blij. Dan 
schrijft ze in haar dagboek: ‘God toont 
daarmee dat Hij Wims leven wil en 
niet zijn dood.’ Maar dan beslissen de 
dokters in Dachau dat Tunderman nog 
een proef moet ondergaan: hij krijgt 
etter ingespoten in zijn rechterarm. 
Een jonge Poolse priester, Kazimierz 
Majdanski, vertelt later in zijn boek 
Ihr werdet meine Zeugen sein over het 
levenseinde van Tunderman in Block 
1, kamer 3.
‘Op een dag was het heel stil. Op deze 
dag lag de Nederlandse predikant 
Tunderman op sterven. Men pro-

beerde te helpen en meldde het aan 
de dienstdoende SS-arts. Deze kwam 
en beval de deken terug te slaan. De 
man was zo geel als was. Ik kon dat 
goed zien omdat de stervende precies 
tegenover mijn bed lag. Misschien 
kunnen we hem nog redden? De arts 
vroeg: Welke groep? Groep B? Laat 
hem!’ Ditmaal komt hij er niet meer 
bovenop. Wim Tunderman sterft op 
26 december 1942, Tweede Kerstdag,  
’s middags kwart voor drie. Hartfalen 
na infectie linkerbovenbeen, noteert 
arts en SS-kapitein Babor.
Op 8 januari 1943 krijgt Jeanne het 
bericht. Op de dag van zijn verjaar-
dag, 14 januari 1943, hebben ze hem 
herdacht in een besloten bijeenkomst. 
De bewuste preek over 2 Korintiërs 
4:11-15 is nog in de oorlogsdagen 
uitgegeven en verspreid.

Na de oorlog verscheen een levens-
bericht van de hand van Tundermans 
collega en vriend te Helpman, ds. H.J. 
Spier, getiteld: ‘Het offer van het leven, 
in dienst van het Leven der Opstan-
ding. In Memoriam ds. J.W. Tunder-
man’. De volledige tekst is te vinden 
op www.jw.tunderman.net, evenals de 
52 catechismuspreken en de preek over 
2 Korintiërs 4:11-15.

ZIJ	Thuis wist niemand iets totdat 
er overlevenden terugkeer-

den. Het verlangen naar haar geliefde 
verteert Jeanne. En ze heeft al zo’n 

zwakke gezondheid. Ze wordt zwaar 
ziek. Het klaarmaken van pakketjes 
was een van de weinige lichtpuntjes in 
haar bestaan. Het andere was Trudeke, 
haar nichtje, met haar moeder, de zus 
van Jeanne. Trudeke is Trudy Koens-
de Roon. Zij heeft jaren na de oorlog 
een klein grijs, gevlekt notitieboekje 
gevonden waarin Jeanne haar verdriet 
had uitgeschreven. Het stond al die 
jaren in een boekenkast van de familie. 
Toen Trudy het in 2003 in handen 
kreeg en het las, was ze verbijsterd. 
Het is het tere kleinood van een 
gewonde ziel. Jeanne moet ermee 
begonnen zijn op het moment dat 
Wim naar Amersfoort en Dachau was 
weggevoerd.
De waarde van dit kleine dagboek 
is groot. Er zijn verhalen, brieven en 
memoires van kampbewoners, maar 
veel minder van hen die thuis achter-
bleven. Jeannes verlangen en verdriet 
zijn onmiddellijk herkenbaar over tijd 
en afstand heen. Het geloof blijft, al 
verschrompelt de hoop en verkeert 
ze op toppen van eenzaamheid. Er 
zijn maar weinig dagboeken waarin 
zo zuiver en ontroerend in simpel 
schoolschrift de eenzaamheid, het 
hartstochtelijk verlangen en de over-
gave is verwoord. Trudy Koens heeft 
het uitgegeven, voorzien van inleiding, 
aantekeningen en foto’s, onder de titel 
Hij was in Dachau (uitg. De Vuur-
baak). Het boekje beleeft helaas maar 
één druk. Geen enkel betoog, verhaal 
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De waarde van dit 
kleine dagboek is 
groot. Er zijn verhalen, 
brieven en memoires van 
kampbewoners, maar veel 
minder van hen die thuis 

achterbleven



of verslag brengt die tijd zo dichtbij 
als de woorden waarin deze vrouw zo 
eerlijk en zuiver haar verdriet heeft 
uitgeschreven. Het was haar bedoeling 
om het ooit bij de hereniging aan haar 
geliefde Wim te laten lezen. Dat heeft 
God hun niet gegeven. Nu kunnen wij 
het nog lezen. Laten we luisteren.

4 september: Als God hem van mij weg 
gaat nemen, dan zal God hem ontnemen 
de zorg en kommer om wat hij achterlaat. 
En God zal hem niet verlaten.

5 september: Ik ben niet zo moedig en 
opgewekt meer als in de eerste tijd. Ik 
ben bang geworden om hoop te koesteren. 
Soms denk ik: dat kan niet meer. Het 
wordt nu zo lang, we durven niet meer 
hopen dat dit nog goed komt. Maar God 
kan nog wonderen doen, en Hij is de God 
van ons betrouwen. Ik wil weer alles in 
Zijn hand leggen.

21 september: Mijn God, ik heb mijn 
lieve Wim aan U overgegeven. (…) En 
mijn enige, die ik liefheb, die zult U dan 
volkomen klaar hebben gemaakt voor het 
ontvangen van de kroon. (…) Alle mach-

ten in de concentratiekampen ten kner-
sende spijt zult U hem dan koninkrijken 
doen erven, en o Heere, dat grote contrast, 
heersen over zijn vijanden. Laat dat 
alle dagen voor mijn geest staan. Maar 
intussen is het een strijd van liefde in 
mijn hart. Want ik heb hem zo lief en ik 
zou hem zo graag uit die handen wegne-
men, en dicht tegen mij aan verbergen en 
koesteren.

28 september: Wat was ik dolblij met 
Wims brief. Maar wat hebben al die 
indrukken mij weer te pakken gehad. Ik 
heb zo hevig geschreid, dat ik niet wist 
hoe ik bedaren moest. Lieveling, wat heb 
ik telkens weer een groot verlangen naar 
je. O, dan barst opeens de hele sterke, 
volle vrouwenliefde open, en is er geen 
dam meer die het binnen de perken kan 
houden. Wim, (…) lieveling, ik kan je 
nog niet missen, ik moet je nog zoveel 
liefde bewijzen, zoveel goed doen. (…) 
Maar dan is er de enige weg tot God, 
en die ga ik op. Dan helpt God mij ook. 
Dan sluit Hij die bronnen waaruit de 
volle verwachting van aardse liefde en 
wederliefde op kan bloeien.

18 oktober: Als de Duitse instantie 
wist, hoe louterend de hechtenis van al de 
onzen werkte, zou er geen predikant meer 
in gevangenschap gaan. Zelfs hun dood is 
versterkend. Omdat de Heere het doet.
Ik weet dat hij zijn leven wil verliezen 
om Gods wil, om Christus’ wil, wiens 
dienstknecht hij is, ook in de banden. 
Maar het woord Gods is niet gebonden.
O, laat mij, al biddende om zijn behoud 
en wederkeer, toch bedenken dat ik als ik 
hem missen moet, toch in de allergrootste 
smart mij bij Hem verschuilen kan.

En op 31 december in een terugblik 
op het jaar: Als het verlangen zoo groot 
werd om hem te zien (…) dan was er 
de Here die dat verlangen inperkte. Zoo 
heeft God zich betoond een hoorder der 

gebeden en een hulp in benauwdheid 
te zijn. Jezus Christus, onze Redder, is 
heden en in 1943 dezelfde. Hij zal de 
tijden voortwentelen totdat het paradijs 
wederkomt. Wil ons beiden sparen voor 
elkander en voor Uw dienst, en breng 
hem ongebroken weer, Here.

5 januari 1943: Nog geen brief. ’k Ga 
toch zoo verlangen. Als ik denk hoe hij 
de jaarwisseling daar in gevangenschap 
heeft moeten doormaken, dan schreeuwt 
mijn hart. (…) Als ik aan 14 januari 
denk (zijn verjaardag, JTO) dan moet ik 
mij met geweld afwenden. Dan mag ik 
niet sterk en flink zijn, maar dan wil ik 
toch gehoorzaam zijn aan den Heere.

Ten slotte 8 januari: Vandaag kwam het 
bericht dat 2de Kerstdag door den dood in 
het leven is overgezet mijn eigen dierbare 
man. (…) Ik behoef hem dus niet meer te 
verzorgen, niet meer op hem te wachten, 
geen vurige gebeden meer voor hem op te 
zenden. Ons leven zal niet meer samen 
gaan. Mijn God, Uw weg is wonderlijk. 
Gij doet uw tarwegraan rijpen, en haalt 
het in Uw schuur. Laat mij ook rijp 
worden voor Uw korenschuur, Heere, en 
laat mij in die voetsporen mogen volgen. 
Ik heb gezien waarheen ze voeren, en de 
uitkomst is mij goed. Laat in alles Uw 
Naam verheerlijkt worden, en geef dat 
mijn begeerte Uw Koninkrijk niet in de 
weg staat.

Drie maanden later stierf ze plotse-
ling, bezig met een brief. De pen trok 
nog een streep, toen viel ze naast haar 
stoel. Een eenvoudige platte steen dekt 
haar graf op de Zuiderbegraafplaats te 
Groningen. 

Hij was in 
Dachau
Oorlogsdagboek (1942/43)
van Jeanne Tunderman

redactie Trudy Koens

Op 9 januari 1942 wordt dominee Wim Tunderman door 
de Duitsers gevangen genomen. 
Zijn vrouw Jeanne, ze is dan 38 jaar oud, houdt een in-
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roost en kracht
Het maakte diepe indruk op mij toen ik 
zag dat hij voorin zijn bijbeltje vraag en 

antwoord 1 uit de Heidelbergse Catechismus 
had geschreven. Dat had hij gedaan in een ge-
vangenis in Duitsland, waar hij verbleef tijdens 
de reis naar het concentratiekamp Dachau.

Vraag: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en 
sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van 
mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft 
met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen 
betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost.
Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse 
Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja zelfs 
zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft 
Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het 
eeuwige leven en maakt Hij mij van harte bereid om 
voortaan voor Hem te leven.

In het verzetsmuseum in Amsterdam 

werden persoonlijke bezittingen 

tentoongesteld van mensen die in het 

concentratiekamp in Dachau hadden 

gezeten. Er lag ook het bijbeltje van 

ds. J. Kapteyn, die door de nazi’s in 

Dachau vermoord werd.
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Die gereformeerde belijdenis heeft ook een grote rol ge-
speeld in het leven van de Duitse predikant Paul Schneider. 
De woorden uit Heidelberg waren hem tot grote troost, 
maar deze belijdenis hielp hem ook stand te houden en goe-
de keuzes te maken in de tijd van onderdrukking door het 
nationaalsocialisme. Dominee Schneider leerde zelfs vragen 
en antwoorden uit zijn hoofd. Het gaf hem houvast in de 
bijbelse leer om overeind te blijven tegenover de ideologie 
van de nationaalsocialisten.

Ideologie
Je ziet in onze tijd (weer) hoe een ideologie werkt. Een be-
paalde manier van denken krijgt grote invloed. Dat is op zich 
nog niet zo’n ramp, maar het gaat fout als men van mening 
is dat iedereen zo moet gaan denken. Dan wordt een ideo-
logie een dwangmatig en opgelegd systeem van denken en 
doen.1 De lhbtqi-beweging is in onze tijd een voorbeeld van 
zo’n ideologie. Als je niet meedoet, gaat men druk oefenen, 
bijvoorbeeld door aanklachten tegen je in te dienen bij de 
overheid. Dan moet je voor de rechtbank verschijnen. Zowel 
in Duitsland, Finland als ook in ons eigen land is dat christe-
nen al overkomen.

Hoe reageren de kerken op ideologie van onze tijd?
Het is een splijtzwam geworden in de kerken. Er zijn kerken 
die zich vanuit Gods Woord blijven verzetten tegen de ideo-
logie inzake geslacht en sekse, andere kerken passen zich 
aan. Je ziet ze van kleur verschieten. Ze worden modern en 
dan krijg je geen last van de moderne wereld.

Dat gebeurde ook in de tijd dat Hitler staat en kerk dwong 
om zijn ideeën te volgen. De leer van het nazisme was een 
ideologie van ras en bloed, die in strijd is met de Bijbel. In 
korte tijd ontwikkelde de nieuwe Duitse staat zich tot een 
totalitaire.2 Steeds meer werden de duimschroeven bij de 
kerken aangedraaid om zich aan te passen. Ook toen werd 

het een splijtzwam. Er waren christenen die inzagen dat 
het evangelie op het spel stond en zich bleven verzetten. Ze 
vormden samen de Bekennende Kirche. Maar er waren er 
ook heel wat die zich gingen aanpassen en in de kerk(!!) de 
ideeën van het nationaalsocialisme invoerden. Zij heetten 
de Deutsche Christen. Ze wilden het kruis van Jezus met het 
hakenkruis combineren. Dominee Schneider maakte bewust 
de keus voor de Bekennende Kirche.

Hoe blijft een kerk overeind tegen de ideologie? We kunnen 
daarover leren als we kijken naar hoe ds. Paul Schneider 
reageerde op de dwang die de kerk werd opgelegd om zich 
aan te passen.

De belijdende kerk is de kerk van het Woord
Waren er veel zoals dominee Schneider, die zich ging ver-
zetten tegen de ideologie die ook in de kerk werd uitgedra-
gen? Nee, hij voelde zich vaak alleen staan. ‘Wie in 1933 niet 
geloofde dat Hitler de door God gezondene was’, was een 
buitenbeentje.3 Collega’s vonden dat het optreden van Paul 
Schneider in Dickenschied te maken had met het vasthou-
den aan verstarde principes en vormen.4 Hij was wel iemand 
die zijn rug recht hield, maar deed dat vanuit het geloof en 
niet vanuit een soort conservatisme.

Dat maakte hem anders dan de grote massa – ook van 
collega’s – die meedeed met de waan van de dag. Ook al 
was men het er niet altijd mee eens, men kwam toch niet 
in verzet met als argument dat je het niet zo zwaar moet 
nemen, dat het nog wel zal meevallen en noem maar op. Als 
je zo argeloos bent, breng je ook de Hitlergroet, om maar 
een voorbeeld te noemen. Maar Schneider weigerde dat. Hij 
doorzag wat er gebeurde. Toen er op 21 maart 1933 een nati-
onale feestdag was ter ere van het aantreden van de nieuwe 
regering onder leiding van Hitler, wilden de nationaalsocia-

De belijdenis hielp hem 
ook stand te houden en 
goede keuzes te maken in 
de tijd van onderdrukking
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listen dat de kerken de klokken gingen luiden. Ds. Schneider 
vroeg de kerkenraad – tevergeefs trouwens – de klokken niet 
te luiden met als argument: ‘We zijn geen staatskerk. De na-
zipartij en de burgerlijke overheid hebben geen zeggenschap 
in de kerk.’5

Vanaf dat moment was er spanning tussen deze predikant 
en de nationaalsocialisten. Ze hielden hem in de gaten. Er 
zaten spionnen in de kerk.
Maar Schneider kwam als het ware met de Heidelbergse 
Catechismus in de hand op voor een kerk die van Christus 
alleen is en Hem alleen eert. Hij kwam op voor een bewuste 
viering van het avondmaal, want daar laat de kerk duidelijk 
horen dat Jezus Heer is en dat ze niet met de wereld gelijk-
geschakeld kan en wil worden. In preken maakte hij duide-
lijk waar het om ging in die tijd van crisis. De kerk is gewoon 
niet met het volk gelijk te schakelen, want – zei hij – ‘de kerk 
is het uit de wereld en uit de volken geroepen eigendom 
van Christus, zoals wij dat in de Heidelbergse Catechismus 
geleerd hebben’.6

Het leerboekje van de kerk – de Heidelbergse Catechismus – 
inspireerde ds. Schneider ook om op te komen voor de jeugd 
van de kerk. Toen in 1933 de nationaalsocialisten de kerke-
lijke jeugdbewegingen wilden opnemen in de Hitlerjugend, 
maakt hij bezwaar.7 Uiteindelijk is zijn opkomen voor goed 
bijbels onderwijs aan de jeugd de aanleiding geweest om 
hem naar het concentratiekamp te sturen. Dat was toen hij 
met de kerkenraad van de gemeente in Wormath de tucht 

inzette tegen de onderwijzers die sympathiseerden met de 
nazi’s en zo les gingen geven. Ze deden bijvoorbeeld kritisch 
over de Tien Geboden omdat die er alleen maar zouden 
zijn om het joodse ras in stand te houden. Ze ontkenden 
de wonderen van Jezus en kwamen in hun lessen direct in 
tegenspraak met de belijdenis van de kerk toen ze zeiden: 
‘Kinderen, er bestaat geen erfzonde, want kleine kinderen 
kunnen nog geen erfzonde hebben.’8

Als ze erop aangesproken werden, waren ze voor geen rede 
vatbaar. In dit conflict ging het maar niet om het onderwijs 
aan de kinderen op zich, maar stond het belijdend karakter 
van de kerk ter discussie. Dat was de reden dat predikant en 
kerkenraad de tucht gingen inzetten tegen die onderwijzers. 
Dat werd in de kerk afgekondigd. Het is niet meer uitge-
voerd, want de nazi’s hadden ds. Paul Schneider opgepakt. 
Ze zetten in de krant dat hij was gearresteerd omdat hij op 
onverantwoorde wijze een boycot tegen iemand van de kerk 
had ingezet!

De belijdende kerk is de kerk van de daad
Dit optreden van de nazigezinde onderwijzers op school 
werd door kerkenraad en predikant gezien als een aanval op 
het trouw blijven aan Gods Woord zoals dat in de belijdenis 
was nagesproken. Zijn vrouw Margarete schreef brieven aan 
de overheid om haar man vrij te krijgen. Ze schreef onder 
andere: ‘Mijn man is predikant van twee kleine gemeenten 
in de Hunsrück (met gezamenlijk 500 zielen…). Tot zijn 
arrestatie in mei heeft hij deze gemeenten het evangelie 
van Jezus Christus zuiver gepreekt en erover gewaakt dat er 
ook naar werd geleefd. Om die reden werd hij door enkele 

THEMA

Cel Paul Schneider

179

J A A R G A N G  2 9
M E I  2 0 2 2  # 5

1	 Zie https://historiek.net/ideologie-betekenis-en-kenmer-
ken/89486/.

2	 A.B. Goedhart, De dominee van Buchenwald. Het levens-
verhaal van Paul Schneider, Apeldoorn, 2020, p. 49 (verder 
aangehaald als De dominee).

3	 Uitspraak van Karl Barth. Zie Ruth Rehmann, Predikant in 
Nazi-Duitsland. Vragen van een predikantsdochter, Kampen, 
1984, p. 108.

4	 Ruth Rehmann, a.w., p. 134.

5	 De dominee, p. 46.

6	 Klaus Massmann, Den ‘Heidelberger’ ins Gefängnis schicken. 
Paulus Schneider du der Heidelberger Katechismus, Osna-
brück, 2013, p. 9.

7	 De dominee, p. 50.

8	 De dominee, p. 71-72.



mensen uit zijn gemeente aangevallen en zijn uiteindelijk 
door hen beschuldigingen aangebracht, omdat men geen 
begrip had voor de boodschap van het koninkrijk van God. 
De hoofdoorzaak van hun ergernis was de compromislo-
ze uitvoering van de christelijke tucht op grond van ons 
belijdenisboek, vraag en antwoord 85 van de Heidelbergse 
Catechismus.’9

Vraag 85: Hoe wordt het koninkrijk der hemelen 
gesloten en geopend door de kerkelijke tucht?
Antwoord: Volgens het bevel van Christus worden zij 
die onder de naam van christen zich in leer of leven 
onchristelijk gedragen, eerst bij herhaling broederlijk 
vermaand.
Wanneer zij toch in hun dwalingen of schandelijk 
leven volharden, worden zij aangeklaagd bij de 
gemeente of bij hen die door de gemeente daarvoor 
aangewezen zijn.
Wanneer zij zich ook aan hun vermaning niet storen, 
worden zij niet langer tot de sacramenten toegelaten 
en zo uit de christelijke gemeente en door God zelf 
buiten het rijk van Christus gesloten. Zij worden weer 
als leden van Christus en van zijn gemeente aange-
nomen, wanneer zij werkelijk beterschap beloven en 
bewijzen.

Tot bescherming van de schapen tegen de wolven werd 
onder leiding van ds. Paul Schneider de uitvoering van de 
kerkelijke tucht in werking gezet. Dit werd de aanleiding 
om hem in het concentratiekamp Buchenwald op te sluiten. 
Daar heeft hij niet gezwegen.

Hij bleef opkomen voor de belijdenis van Jezus als de Op-
gestane Heer. Er zijn indrukwekkende getuigenissen van de 
moed die deze predikant heeft getoond in het concentratie-
kamp. Op Paaszondag 1939 klonk opeens in de stilte van het 
kamp de stem van dominee Schneider die riep: ‘Zo spreekt 
de Heere. Ik ben de opstanding en het leven.’ Het bemoedig-

de de afgebeulde gevangenen die op appel stonden. ‘Slechts 
enkele zinnen kon hij spreken, want spoedig sloeg de zweep 
op hem in.’10

Enige troost
Ds. Paul Schneider is door de nazi’s vermoord. Hitler zelf 
heeft zich er sterk voor gemaakt. De predikant werd als een 
bedreiging gezien omdat hij bleef bij het belijden van Chris-
tus en het volgen van Hem. 
In dit artikel wilde ik laten zien hoe mede door kennis van de 
gereformeerde belijdenis – de Heidelbergse Catechismus – 
deze predikant trouw bleef aan Gods Woord en zijn kerk.

De predikant die namens de Bekennende Kirche sprak op de 
begrafenis van de in Buchenwald vermoorde predikant, gaf 
mooi weer hoe het leven van ds. Paul Schneider een getui-
gen was van de enige troost. Hij zei:

‘Geliefden, Jezus heeft uw predikant door zijn Woord 
geroepen en hem door zijn Heilige Geest van het 
eeuwige leven verzekerd (HC zondag 1). Overwonnen 
door de trouw van Jezus die met zijn dierbaar bloed 
voor al zijn zonden volkomen had betaald, werd hij 
om voor Hem voortaan te leven van harte gewillig en 
bereid gemaakt.
Het was het vurige gebed van uw zielzorger, om de 
eed die hij in de bevestigingsdienst had gedaan, om 
geen ziel verloren te laten gaan, niet ontrouw te wor-
den. Daarom heeft hij ook samen met de kerkenraad 
het censura morum (de tucht) uitgeoefend over hen 
die, zoals de belijdenis dat zegt, “onder christelijke 
naam onchristelijke leer of leven voeren” (HC zondag 
31). Waarom? Opdat zij gered mochten worden.’11 

Er zijn indrukwekkende 
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HET LEVENSVERHAAL 
VAN PAUL SCHNEIDER
Paul Schneider was de eerste 
Duitse martelaar. Hij werd door 
de nationaalsocialisten in kamp 
Buchenwald gedood via een in-
jectie. Dat was het einde van een 
zware lijdensweg, waarbij domi-
nee Schneider tot in het kamp 
getuigde van het geloof. Als al de 
gevangenen op appel stonden, 
riep hij woorden van troost vanuit 
de cel. Totdat hij door stokslagen 
niet meer kon. Het is prachtig dat 
we nu ook via een Nederlands 
boek1 over hem kunnen lezen.

De auteur van dit boek, A.B. Goedhart, vertelt dat hij zich 
afvroeg hoe christenen zich hebben gedragen in de tijd van 
onderdrukking door de nationaalsocialistische ideologie. De 
levensloop van Paul Schneider gaf de zet tot onderzoek en 
publicatie van dit boek.

Waarom zou je het lezen? Om te beseffen wat het beteke-
nen kan Jezus te volgen op de kruisweg. Dat is het normale 
christelijke leven. Dominee Schneider schreef dat de kerk 
van Christus in die tijd van verdrukking in haar normale 
toestand was teruggekeerd. En dan schrijft hij: ‘De Heere 
make ons, zijn kleine kudde, bekwaam voor het uur van de 
beslissing. Waarom? Wel, opdat als het erop aankomt, wij 
zijn naam niet verloochenen.’

Maar het was en is afschuwelijk zwaar. Hoe hebben 
christenen toen in de tijd van het derde rijk en nu in de 
vervolgde kerk moeten lijden! Je kunt bijna niet met droge 
ogen lezen hoe mevrouw Schneider de keus beschrijft die 
ze moesten maken. Ze schrijft: ‘Ik zie een donkere toe-
komst voor mij, Paul heeft een kinderlijk vertrouwen: “Het 
ga zoals het moet gaan. Mijn Heiland in de hemel weet 
raad voor al mijn problemen.” Ik vroeg hem: “Heb je ons in 
die nacht van die zware beslissing niet liefgehad? Daarop 
antwoordde hij: ‘ik heb jullie nog nooit zo liefgehad als in 
die nacht. Ik heb om jullie gehuild…’” Toen moest ik mij 
aan zijn beslissing onderwerpen, ik kon niet anders dan het 
met hem eens zijn, hem waarderen en samen met hem de 
verantwoordelijkheid dragen. Deze weken beleefde ik vaak 
als een sterven aan mijn eigen wil. Het gehoorzaam buigen 
onder Gods wil, wordt nooit in één keer geleerd.’2

Het is een indrukwekkend levensverhaal.
Het is ontroerend en bemoedigend.
Het laat ons zien wat het persoonlijk voor deze predikant 
en zijn vrouw (en gezin) betekende om niet mee te gaan 
met de leer van Hitler. Het maakt ons waakzaam. En het 
leert ons wat het kan betekenen Jezus te volgen. 

N.a.v.: A.B. 
Goedhart, De 
dominee van 
Buchenwald. Het 
levensverhaal van 
Paul Schneider, De 
Banier, Apeldoorn, 
2020, ISBN 
9789087182960, 
160 pag., 
prijs € 11,95
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1	 Er was door zijn vrouw in het 
Duits een boek geschreven dat 
pas nieuw uitgegeven is. Mar-
garete Schneider, Paul Schneider. 
Der Prediger von Buchenwald, neu 
herausgegeben von Elsa-Ulrike 
Ross und Paul Dieterich, SCM, 
2019.

2	 De dominee van Buchenwald, p. 87.
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D R O S T HERDENK ING  WOI I

De zesde letter in het Hebreeuwse 
alfabet is de ‘w’. Dus het getal 
666 gaat over www. En wie het 
teken van het beest niet op 

de rechterhand of op het voorhoofd 
heeft, wordt van internet afgesloten. 
Je kunt niet meer betalen, niet meer 
tanken, noem maar op. Op deze ma-
nier zijn er wel meer wilde en specula-
tieve uitleggingen van het getal 666.

Dat soort ideeën komen op in een tijd 
van crisis. We hebben het net (of nog 
niet?) achter de rug dat er in het kielzog 
van de corona-epidemie allerlei com-
plottheorieën de ronde deden. In dat 
kader kwam Openbaring 13 ook aan 
de orde, dat spreekt over het getal 666. 
Men wil de zaak bezweren. Het boek 
Openbaring wordt het puzzelboek om 
uit te vogelen wat er staat te gebeuren.* 
Men lijkt te vergeten dat in Openbaring 
4 en 5 eerst verteld is over het Lam op 
de troon dat de geschiedenis regeert. 
Dat is het uitgangspunt van het hele 
boek.

Toen de crisis van de Tweede Wereld-
oorlog zich aankondigde, gingen er 
ook allerlei indianenverhalen rond. Het 
getal 666 zou op Hitler slaan. Dominee 
D.A. van den Bosch werd in 1940 door 
een uitgever gevraagd om in een helder 
boekje wat uitleg te geven. Van den 
Bosch, de hervormde predikant van 
Den Haag, was bekend om de manier 
waarop hij Gods Woord met kracht kon 
brengen vanaf de kansel en via de radio. 
Men noemde hem wel de ‘Spurgeon 
van Den Haag’. De uitgever zei: ‘Ik wil 
een heel eenvoudig boekje, dat ieder lid 
van de jongelingsvereniging, ieder mens 
zonder enige bijbelkennis kan begrijpen. 

666 EN DE INDIANENVERHALEN
Het getuigenis van ds. D.A. van den Bosch

Een boekje dat waarschuwt tegen het 
misbruik van Gods Woord en duidelijk 
maakt wat bedoeld wordt met al die 
mysterieuze symboliek van hoofdstuk 
13.’

Zo verschijnt het boek onder de titel 
666: het getal eens menschen. Dat zoals 
sommige uitleggers beweren, in 666, het 
getal van het beest in Openbaring 13, de 
naam van Hitler zit, wijst de auteur af. 
Toch werd dit boek de aanleiding voor 
de Duitsers om hem gevangen te zetten. 
Van den Bosch schrijft aan zijn vrouw 
en kinderen:
‘Daar zat ik dan op 11 Dec. 1940 in de cel 
van de Duitsche gevangenis, volkomen 
onschuldig, daar ik nooit bedoeld heb 
iets tegen Hitler in mijn boek, waarvoor 
ik gearresteerd ben, te schrijven. De 
eerlijke bedoeling was, om nu zoo vele 
menschen weer naar den lang vergeten 
Bijbel grépen, hen erop te wijzen, hoe ze 
dien Bijbel moesten verstaan.’

Hij kwam daarna in Kamp Amersfoort 
terecht, waar hij met medegevangenen 
over het evangelie sprak en hen bemoe-

digde. Dat is de achtergrond van de titel 
van een indrukwekkend boek dat weer 
is uitgegeven onder de titel Zijn laatste 
gemeente. Hoe ds. D.A. van den Bosch 
getuigde in Kamp Amersfoort. Daar stierf 
hij. Zijn laatste preek in het kamp ging 
over de tekst: ‘Zie, het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt.’

Het boek over het getal 666 ging niet 
over Hitler. Toch zetten de Duitsers deze 
man van het Woord vast. Want de nazi’s 
wisten als geen ander wat voor een 
macht het Woord heeft. Dominee Van 
den Bosch predikte Christus. Dat had 
impact. Dat moest gestopt worden.
Gods Woord heeft in elke tijd wat te zeg-
gen. Het vraagt studie om te weten wat 
God in een crisis tot ons wil zeggen. 

Literatuur
A.M.C. Linden-van den Bosch, D.A. van den 
Bosch, Zijn laatste gemeente. Hoe ds. D.A. van den 
Bosch getuigde in Kamp Amersfoort, Apeldoorn, 
2021.
D.A. van den Bosch, 666: het getal eens men-
schen (heruitg. Baarn, Zomer & Keuning, 1946).
Dr. C.P. Gunning, Op de schoolbanken in het 
P.D.A. Wat ik heb ervaren en geleerd in het Con-
centratie-kamp te Amersfoort. Januari-april 1942, 
Amsterdam, Elsevier, 1946 (met de tekst van 
enkele preken o.a. over Johannes 1:29, ‘Zie het 
Lam Gods’, de laatste preek).
https://www.rd.nl/artikel/880903-ds-dirk-arie-
van-den-bosch-bloedgetuige-in-kamp-amers-
foort.
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/969460/
van-den-bosch-en-het-getal-666.

*	 Dat is de titel van het boek van 
ds. Tj. Boersma, De bijbel is geen 
puzzelboek.

Ds. D.A. van den Bosch,  
Duinzichtkerk, Den Haag
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Ik ben 70 jaar en ik verlang naar mijn 
moeder. Haar vriendelijke ogen, haar 
zachte arm, haar lieve woorden. Mijn 
vader was 70 jaar en hij riep om zijn 
moeder. Vanaf zijn sterfbed. Nog zie ik 
zijn hoogbejaarde moeder verschijnen 
in de deur van de ziekenkamer. Móeder!, 
huilde mijn vader. Ach jongen, zei m’n 
oma. Ik zie mijn Marja een vest van haar 
moeder aantrekken. Ze snuift en zegt 
ontroerd: Ik ruik m’n moeder, van wie 
ik mij prompt herinner dat ook zij eens 
zei: Ik zou nog wel ’ns met m’n moeder 
willen praten.

Voor de Romeinen was de meimaand 
Maiamaand. Maia staat voor vrucht-
baarheid, ontluikend leven, liefde. De 
roomsen kennen de meimaand als 
Mariamaand. In de Sint-Jan van Den 
Bosch staat ‘onze zoete moeder’ in haar 
kleurige mantel lief te zijn in een zee 
van bloemen.

De tweede zondag van deze maand is 
Moederdag. Als kind deed ik natuurlijk 
mee met de uitbundige verwenning 
van onze moeder. Sinds haar overlijden 
denk ik vooral ook graag aan haar op 
Hemelvaartsdag. Op de dag immers van 
Christus’ vertrek naar zijn Vader in de 
hemel, zien we zijn moeder in de jonge 
kerk van Jeruzalem. Lucas zet haar even 
in ’t spotlicht van zijn evangelie. Hij ziet 
de leerlingen terug van de Olijfberg sa-
menkomen in het hun bekende boven-
vertrek samen met Maria, de moeder van 
Jezus, en met zijn broers.1

Een verrassend plaatje. Vooral ook voor 
hen die – ten onrechte2 – menen dat 
Jezus bij het kruis de band met zijn 
moeder had verbroken. De Zoon van 

MEIMAAND IS MOEDER MAAND

God werd mens en is ook mens geble-
ven3, voor altijd kind van zijn zoete lieve 
moeder. Voor mij is dit plaatje veelbe-
lovend. Het groeiende verlangen naar 
mijn moeder zal worden vervuld.

Laten we de Moederdag vervangen door 
de moedermaand. Om elke keer weer de 
ruime gelegenheid te hebben om ons te 
bezinnen op het moederschap. God de 
Vader eert de moeder. Adam is wel als 
eerste geschapen, maar voor hij vader 
werd, is Eva moeder genoemd.

Als de mens oud-geworden om zijn 
moeder roept, dan heeft hij als klein 
kind genoten van zijn moeder. Laat wie 
trouwt en kinderen hoopt te ontvangen, 
goed nadenken over het belang van  
– neem nu – het prille moederschap. Ik 
pleit voor een ouderschapsverlof van de 
moeder voor de duur van de tijd waarin 
zij met haar warme melk ’t kind voedt. 
En houd die tijd niet te kort. Neem een 
voorbeeld aan moeder Hanna.4 God de 
Vader, die mij eens uit de buik van mijn 
moeder heeft gehaald, vertrouwde mij 
in zijn wijsheid toe aan de borsten van 
mijn moeder.5 

Laten we  

de Moederdag  

vervangen door  

de moedermaand

1	 Hand. 1:14.

2	 Vrouw…, zegt Jezus aan het kruis tegen zijn 
lieve moeder (Joh. 19:26). Daarmee doet Hij 
geen afstand van haar, wel zét Hij haar op 
afstand. Hij moet moederloos sterven, zodat 
wij de moederliefde zouden genieten.

3	 De opgestane Christus heeft de echtheid van 
zijn menselijke natuur niet veranderd (NGB art. 
19).

4	 Moeder Hanna brengt haar Samuel naar 
Silo als hij van de borst is (1 Sam. 1:22). Vaak 
kregen de kinderen tot ongeveer 3 jaar borst-
voeding.

5	 Psalm 22:10.
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Uitleg van een bijbelgedeelte

Mozes droeg een 
aantal jonge 

Israëlieten op 
om de HEER 
brandoffers 
te brengen 

en stieren te 
slachten voor 

een vredeoffer.
( E XO D U S  2 4 : 5 )
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Mozes kiest jonge Israëlieten 
uit om offers te brengen aan de 
HEER. Deze opmerking in Exo-
dus 24:5 lijkt niet meer dan een 
klein detail. Je leest er zomaar 

overheen. Toch is het opvallend. 
In de Bijbel zijn het vooral pries-
ters die offers brengen. Anderen 
doen het soms ook, zoals Noach 

en Abraham. Dit is de enige 
tekst die vertelt dat jonge man-
nen de opdracht krijgen om het 

te doen.

De jongeren aan zet
Uniek

Deze unieke gebeurtenis vindt plaats op 
een bijzonder moment. Een paar dagen 
geleden zijn de Israëlieten aangekomen 
bij de berg Sinai. Op indrukwekkende 
manier heeft de HEER zijn tien woor-
den afgekondigd. De Israëlieten zijn er 
doodsbang van geworden. God had nog 
veel meer tegen hen te zeggen, maar 
toonde zich bereid dat via Mozes als 
tussenpersoon te doen.

Daarop gaf de HEER aan Mozes een 
uitgebreide verzameling regels en 
voorschriften mee. Teruggekeerd aan 
de voet van de berg heeft Mozes zijn 

volksgenoten daarmee bekendgemaakt. 
Eenstemmig verklaarden dezen dat zij 
alles zouden doen wat de HEER gezegd 
had (Ex. 24:3).

De dag daarop vindt dan de grote 
plechtigheid plaats waarbij de jonge 
mannen uit Israël voor de offers zorgen. 
De samenkomst loopt erop uit dat 
Mozes een deel van het bloed van de 
offerdieren neemt en daarmee het volk 
besprenkelt. Hij licht deze handeling 
toe door te zeggen: ‘Zie, dit is het bloed 
van het verbond dat de HEERE met u 
gesloten heeft’ (Ex. 24:8, HSV).
Het verbond dat God bij de Sinai wilde 
sluiten, is nu een feit. De Israëlieten 
kunnen het zien aan het bloed waarvan 
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ze een spatje op hun hoofd of kleren 
ontvangen hebben. Een heel bijzondere 
dag dus. Een dag waar de HEER door 
middel van tien plagen en andere mach-
tige daden naartoe gewerkt heeft.

Echt vrij

De in Exodus 24:5 genoemde brand- en 
vredeoffers hoorden namelijk nadrukke-
lijk bij datgene wat God voor ogen stond 
toen Hij Israël bevrijdde uit Egypte. De 
farao moest zijn slaven de vrijheid geven 
zijn land te verlaten om in de woestijn 
offers te brengen aan de HEER (zie o.a. 
Ex. 3:18; 5:3). In dat verband spreekt 

Mozes in Exodus 10:25 over slachtoffers 
en brandoffers (zie NBG51 en HSV). De 
aanduiding is iets korter dan in Exo-
dus 24:5, maar je herkent er evengoed 
dezelfde offers in.

Bij een brandoffer werd het offerdier op 
de huid na volledig verbrand. Daarmee 
liet degene die zo’n offer bracht, zien 
dat hij of zij zich volledig wilde wijden 
aan God en zijn dienst. Bij een slacht- of 
vredeoffer mocht de offeraar een deel 
van het vlees meenemen. Samen met 
zijn huisgenoten at hij ervan tijdens een 
offermaaltijd. Op die manier symbo-
liseerde dit offer de verbondenheid 

met God en de vreugde die men in zijn 
dienst beleefde.

Onder leiding van Mozes brengen de 
Israëlieten nu deze offers. Daarin wordt 
zichtbaar dat zij echt het volk geworden 
zijn dat bij de HEER hoort en Hem is 
toegewijd. Hij heeft hen van de slaven-
dienst aan de farao bevrijd om voortaan 
Hem te dienen. Keer op keer moest Mo-
zes immers namens God tegen de farao 
zeggen: ‘Laat mijn volk gaan om Mij te 
vereren’ (zie o.a. Ex. 7:26; 8:16).

Daarom is dit het moment waarop de 
echte vrijheid gevierd wordt. Het is ook 
het moment waarop Mozes het bewijs 
ontvangt dat de HEER hem eropuit ge-

stuurd heeft. Niet zomaar een duistere 
macht, maar werkelijk de trouwe God 
van Abraham, Isaak en Jakob. Hij had 
namelijk bij de brandende doornstruik 
gezegd: ‘En dit zal voor jou het teken 
zijn dat Ik je heb gestuurd: als je het volk 
uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie 
God bij deze berg vereren’ (Ex. 3:12). Nu 
is het zover. Een heel bijzondere dag.

Alle standen

Waarom zijn het dan juist nu niet de 
priesters die naar voren treden, maar 

gewone jonge mannen? Je zou kunnen 
opmerken dat Aäron en zijn zonen nog 
niet officieel als priesters zijn aangesteld. 
Dat zou pas maanden later gebeuren. 
Dat is waar. Toch zijn er al wel priesters 
onder de Israëlieten. In Exodus 19:22 is 
sprake van priesters, ‘die gewoonlijk wel 
in de nabijheid van de HEER mogen 
komen’, maar op dat moment toch op 
eerbiedige afstand moeten blijven. Wie 
deze mensen waren en hoe zij aan hun 
priesterschap gekomen zijn, vermeldt de 
historie niet. Ze waren er blijkbaar wel, 
maar worden nu gepasseerd.

De Bijbel geeft nergens met zoveel 
woorden uitleg over deze opvallende 
manier van doen. Evenmin worden we 
gewaar of de HEER dit aan Mozes heeft 
opgedragen, of dat hij het zelf bedacht 
heeft. De veronderstellingen van de 
bijbelverklaarders bewegen zich dan ook 
verschillende kanten op.
Wat Mozes precies bewogen heeft, blijft 
voor ons verborgen. Toch gaat er wel 
een boodschap uit van het optreden van 
de jonge Israëlieten. Die boodschap krijg 
je in het vizier als je de verbinding legt 
met de vermelding van de oudsten in 
Exodus 24:1 en 9.

In beide verzen staat dat zeventig van 
de oudsten van Israël samen met Mozes 
de berg op mogen, om zich op een 
afstand voor de HEER neer te buigen. 
Zij krijgen de God van Israël daar zelfs 
te zien (vss. 10 en 11). Dat is een enorm 
verschil en een grote stap vooruit ten 
opzichte van kortgeleden. Toen moch-
ten alleen Mozes en Aäron de Sinai op. 
Alle anderen, inclusief de priesters en 
de oudsten, mochten zich absoluut niet 
op de berg vertonen (Ex. 19:12-13,21-24). 
Nu mag een grote delegatie van officiële 
vertegenwoordigers van het volk Israël 
wel veel dichter bij de HEER komen.
Het overgrote deel van de Israëlieten 
moet echter nog steeds beneden blijven 

In deze offers wordt zichtbaar 
dat zij echt het volk geworden 

zijn dat bij de HEER 
hoort en Hem is 

toegewijd
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(24:2). Toch staan zij niet volledig bui-
tenspel. Dat laat het optreden van de 
jongeren zien. In verschillende teksten 
in het Oude Testament worden oud en 
jong beide vermeld. Samen staan zij 
voor alle leden van een volk of een an-
dere groep personen (zie bijv. Gen. 19:4; 
Ex. 10:9; Deut. 28:50). Als ouderen en 
jongeren allebei een taak krijgen, is het 
hele volk betrokken bij wat er gebeurt.
Dat spreekt nog meer als je in rekening 
brengt dat de oudsten de aanzienlijken 
waren en de jongeren de ondergeschik-
ten. Iemand hoefde zelfs niet per se oud 
te zijn om bij de eerste groep te horen, 
of jong om tot de tweede categorie ge-
rekend te worden. Het hier met ‘jonge’ 
vertaalde Israëlitische woord wordt bij-
voorbeeld ook gebruikt voor de knech-
ten van Abraham, die best volwassen 
mannen geweest kunnen zijn (Gen. 18:7; 
22:3,5,19).

Zeventig aanzienlijken mogen dus met 
Mozes omhoog naar God toe, maar 
mensen zonder aanzien mogen de 
offers brengen. Dat laat zien dat het 
hele volk op de een of andere manier 
mag meedoen. Ze horen er allemaal bij. 
Dat maakte Mozes vlak hiervoor ook 
al duidelijk door twaalf gedenkstenen 
op te richten: één voor iedere stam van 
Israël (Ex. 24:4).

Priestervolk

Ook al zijn de taken en voorrechten 
soms verschillend, het hele volk hoort 
erbij. Dat past goed bij Gods belofte dat 
Israël ‘een koninkrijk van priesters’ zou 
worden (Ex. 19:6). Dit betekende niet 
dat iedere individuele Israëliet een func-
tie kreeg bij het altaar in het heiligdom 
of de priesterlijke zegen ging uitspreken. 
Het betekende zeker niet dat zoiets op 
stel en sprong zou gebeuren.

De belofte over Israël als een koninkrijk 
van priesters zou in vervulling gaan 
als men Gods woorden ter harte zou 
nemen en zich houden aan zijn verbond 
(Ex. 19:5). Dan zouden de Israëlieten van 
heel dichtbij met de HEER mogen om-
gaan. Hij wilde in hun midden wonen 
en zij mochten als het ware zijn intimi 
zijn. Wat dat betreft zouden zij niet 
onderdoen voor oud-oosterse priesters, 
die het voorrecht genoten de tempels 
van de goden te mogen betreden.

Ondertussen hebben de Israëlieten twee 
keer verklaard dat zij alles willen doen 
wat God hun opdraagt (Ex. 19:8; 24:3). 
Daarop volgt nu de eerste stap naar de 
vervulling van Gods belofte. Het wordt 
zichtbaar in het feit dat jonge, onaan-
zienlijke Israëlieten priestertaken mogen 
vervullen.

Als christenen leven wij van het offer 
en de volmaakte toewijding van Jezus 
Christus. In Hem is God dichter bij de 
mensen gekomen dan ooit. Nog steeds 
zijn er verschillen in de taken waartoe 
leden van Gods volk geroepen worden. 
Maar iedereen hoort erbij.

Het optreden van de jonge mannen bij 
de Sinai bewijst dat niemand zichzelf 
als minder dan de anderen hoeft te 
beschouwen. Of je nu aanzien geniet of 
niet, niemand mag op je neerkijken. 

Als ouderen en jongeren allebei 
een taak krijgen, is het hele 

volk betrokken bij 
wat er gebeurt



IN JEZELF 
GELOVEN – 
EEN EERLIJKE 
BOODSCHAP?

Hinke van Abbema, een jonge theologe, schreef twee 
‘young adults’ (jongerenromans) met een boodschap. Bauke 
Seldenthuis bespreekt beide boeken. Als eerste Door jou ben ik 
mij, het debuut van Van Abbema. 
Jonathan (Jona), een wat schuchtere jongen van 18 jaar uit een 
christelijk Rotterdams gezin, heeft net het eindexamen vwo 
achter de rug en gaat na de vakantie psychologie studeren. 
Aan het begin van het verhaal is hij een nog enigszins aan zijn 
seksualiteit twijfelende homo-in-de-kast.
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satie over het huwelijk zegt de domi-
nee dat de Bijbel heel duidelijk is over 
homoseksualiteit. Eline is degene die 
zich daar fel tegen verzet. Zij beweert 
‘dat de Bijbel daar helemaal niet dui-
delijk over is en dat we wat voorzich-
tiger moeten zijn om Gods bedoeling 
overal in te lezen’. Ze vergelijkt het 
met doof zijn: dat is ook Gods be-
doeling niet, maar gebarentaal is heel 
mooi voor de mensen die doof zijn. 
En het getuigt van superioriteit als wij 
zeggen dat het om een handicap gaat. 
De dominee legt uit dat doof zijn geen 
zonde is en homofilie en pedofilie wel. 
Volgens Eline beweert hij daarmee 
dat die twee dus hetzelfde zijn, terwijl 
het ene liefde is, het andere misbruik. 
‘En God, die liefde is, wil niks liever 
dan liefde.’ De tegenwerpingen van 
de dominee – je mag de Bijbel niet 
aanpassen aan je wensen; homo-
seksualiteit valt niet goed te keuren 
onder het mom van de liefde – mogen 
niet baten: ‘U vindt het gewoon vies 
en daarom gaat u de Bijbel op zo’n 
manier lezen, zodat het in uw straatje 
past. En dan gebruikt u God om uw 
standpunt te verdedigen.’ Volgens 
Eline is de dominee homofoob.
De jeugdouderling zegt in een gesprek 
met Jona dat de Bijbel duidelijk maakt 
‘dat relaties bedoeld zijn voor man en 
vrouw, en niet voor mensen van het-
zelfde geslacht’. Maar hij voegt eraan 
toe: ‘Ach, ik snap het wel, hoor. Twee 
jongens met elkaar, of twee meisjes. 
Dat vind ik nog wel een leuk idee, 
twee meisjes.’

Teksten en context

In een interview met het Nederlands 
Dagblad (26 juni 2021) zegt de schrijf-
ster: ‘Als mensen zich negatief uitlaten 
tegenover homoseksualiteit, noemen 

Als Jona met zijn broertje Lucas een wedstrijd van  
Feyenoord bezoekt, ontmoet hij Marouan, een  
Marokkaanse jongen van 20. Er springt een vonk 
over en aanvankelijk via appjes houdt Marouan het 

contact gaande. Zijn Marokkaanse afkomst speelt in het 
verhaal overigens nauwelijks een rol, wel het feit dat Jona 
christen is.

Uit de kast

Het verhaal beschrijft de zich geleidelijk verdiepende relatie 
van de twee jongens en de identiteits- en geloofsworsteling 
die dat voor Jona met zich meebrengt. Zijn beste vriendin 
Eline vermoedt al dat hij homo is en steunt hem als hij 
uit de kast komt, eerst in de vriendenkring en uiteinde-
lijk in het gezin. De vrienden hebben geen probleem met 
Jonathans homoseksualiteit, ook zijn broertje en zusjes niet, 
maar zijn ouders reageren aanvankelijk afwijzend, vooral 
zijn vader.
Aan het eind van het boek gaat Jona op kamers, in het-
zelfde huis als Eline. Zijn vader blijft bij zijn mening over 
de relatie van zijn zoon met Marouan, maar helpt met de 
verhuizing en lijkt zich te verzoenen met de situatie.

Confrontatie

De schrijfster wil jonge christelijke homo’s een hart onder 
de riem steken en hen geruststellen: homo zijn is oké, ook 
als je in God gelooft. Hoe doet ze dat?
De dominee en de ouderling in het boek verkondigen de 
klassieke opvatting dat praktiserend homoseksueel zijn en 
christen zijn niet kunnen samengaan. Tijdens een catechi-
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de oppervlakte en wordt al gauw voorspelbaar. Veel tekst 
gaat zitten in uitvoerige, weinig betekenisvolle dialogen. De 
personages zijn psychologisch ondiep en daardoor niet echt 
interessant.
De stijl is nergens verrassend, nergens is er een originele ge-
dachte die trefzeker verwoord wordt. Bovendien zondigt de 
schrijfster tegen de belangrijkste regel van het schrijven van 
fictie: show, don’t tell. Emoties toont ze niet, ze beschrijft 
ze, met zinnen als: ‘Geërgerd haalt Nick zijn schouders op’; 
‘Marouan haalt onverschillig zijn schouders op’; ‘… zegt 
Lucas opgetogen’; ‘… zegt ze stoïcijns’; ‘… zegt hij veront-
schuldigend’.
De jongeren in het boek gebruiken een soort straattaal met 
teksten als: ‘Je weet toch’, ‘Ik zeg het je’, ‘Kapot lekker’, 
en met veel Engels: ‘Saddest story ever’, ‘Who needs Ilsa, 
right?’, ‘Proud to be’. Misschien spreekt het de doelgroep 
aan. Zelf kwam ik het in het middelbaar onderwijs zó niet 
tegen.

De vele taalfouten zijn echt storend. Een paar voorbeelden. 
Naar ‘het tentamen’ wordt verwezen met ‘die’, naar ‘het 
bed’ met ‘de oude’, naar ‘een croissantje’ met ‘die’. ‘Orde van 
grootte’ wordt ‘orde van grote’ en betrekkelijke voornaam-
woorden worden door elkaar gehaald: ‘hun’ in plaats van 
‘hen’, ‘dat’ in plaats van ‘wat’ en ‘wat’ in plaats van ‘dat’.

Conclusie

Het boek heeft een plek veroverd op de Regenboog Top 
100. Maar worden christelijke homo’s er echt mee gehol-
pen? Jammer genoeg niet. De auteur heeft zich niet serieus 
geconfronteerd met de context van de hele Bijbel: teksten 
uit het Oude Testament over homoseksualiteit en alles wat 
de Bijbel zegt over het huwelijk. Zonder argument wordt 
aangenomen dat het allemaal oké is als er sprake is van 
liefde, want God is liefde. Dat God liefhebben inhoudt dat 

ze bijvoorbeeld Romeinen 1, waarin 
staat dat mannen ontucht plegen met 
mannen en daarvoor worden gestraft 
door God. Ik zeg dan: ‘Laten we 
Romeinen 1 er eens goed bij pakken 
en dieper duiken in de context en 
historie.’ In het boek legt ze Nick, een 
vriend van Jonathan, in de mond dat 
de bijbelteksten die homoseksualiteit 
afkeuren, ‘heel vaak uit hun context 
getrokken worden’. En Jonathan zelf 
zegt tegen zijn vader: ‘En de teksten 
die je bedoelt, heb ik allemaal gelezen. 
De conclusie die ik eruit trek is dat ze 
niet over mij gaan. Geen enkele tekst 
vertelt over een situatie waarin sprake 
is van liefde binnen een relatie. Ze 
gaan over tempelprostitutie, over sek-
suele uitspattingen. Geen van alle gaan 
over wat ik heb met Marouan.’

‘Ik ben mezelf’

Op een belangrijk moment bedenkt 
Jonathan: ‘Uiteindelijk gaat het er niet 
om wat mensen vinden, maar om wat 
God van mij vraagt. Als ik in hem ge-
loof, heeft dat consequenties voor mijn 
leven.’ Hij herinnert zich wat Nick 
heeft gezegd: ‘Als je anders moest zijn, 
was je wel anders gemaakt.’ En dan 
merkt hij: ‘Er verandert iets. Ik weet 
ineens zo goed dat hier bij Marouan 
zijn me rustig maakt en dat ik me 
veilig voel bij hem en thuis bij hem en 
gelukkig met hem. Ik ben mezelf bij 
hem.’ En tegen Marouan: ‘… ik denk 
dat God en ik oké zijn met jou. (…) 
Meer dan oké, zelfs. Zoveel meer.’

Stijl

Ik vond het lezen van dit boek een 
opgave. De inhoud blijft te veel aan 
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De hoofdpersonen zijn dit keer twee 
meisjes, Aicha en Sara, met ieder hun 
eigen moeilijkheden. Aicha komt 
uit een vrij groot Marokkaans gezin 
en heeft moeite met het gebrek aan 
keuzevrijheid dat ze ervaart, zowel op 
cultureel als religieus gebied. Ze raakt 
geïntrigeerd door de wilde, vrijge-
vochten Sara die als nieuwe leerling 
bij haar in de klas komt. Sara is enig 
kind van christelijke, hoogopgeleide 
ouders, die weinig aandacht voor haar 
hebben. Ze is eenzaam en geniet van 
de aandacht van Aicha, die een soort 
anker voor haar is.

Overdaad

Volgens de omslag gaat het boek over 
‘twee culturen, één vriendschap en een 
overload aan issues’. Dat is een goede 
typering, maar wat mij betreft geen 
aanbeveling. De rode draad in het ver-
haal is de vriendschap tussen Aicha en 
Sara, maar eigenlijk gaat het over een 
heel scala, beter gezegd een overdaad 
aan thema’s en problemen: cultuur-
verschillen, verschil in godsdienst 
én de beleving daarvan, geaardheid 
(Sara is lesbisch; een ander personage 
is ‘bi’), een sluimerend eetprobleem, 
ontluikende liefde, vriendschap en 
de verwaarlozing daarvan, de proble-
matische relatie tot ouders, verkeerde 
verwachtingen, misverstanden en een 
zelfmoordpoging.

‘Een God vol kleur’

Hoe worden die issues nu behandeld? 
De strekking van het boek is heel 
simpel: ga ermee om zoals bij jou past, 
want er is ruimte voor jou, om te zijn 
wie je bent. Waarom dat zo is? Omdat 

we ons aan zijn geboden houden (1 Joh. 5:3), en dat God  
ook een verterend vuur is (Heb. 12:29), daarover lees je 
niets. Dat wij omdat we falen Gods genade nodig hebben  
– de kern van het evangelie – daarover lees je ook niets. 
‘Het gaat om wat God van mij vraagt’, bedenkt Jona. Maar 
wát God van hem vraagt, wordt niet gezegd. Zijn gevoel dat 
hij is zoals hij moet zijn, bepaalt dat God ook ‘oké’ is met de 
situatie.

Dat past comfortabel in de mainstream van het wester-
se, eenentwintigste-eeuwse liberale gedachtegoed, en is 
voor vrijwel iedereen acceptabel. Maar daarmee wordt een 
christelijke homo in de verkeerde richting geduwd. Daar 
is hij niet mee gediend en God niet mee geëerd. In plaats 
van de karikaturaal neergezette dominee en ouderling van 

het boek wens je iedere christelijke homo ambtsdragers toe 
die met Gods Woord de weg wijzen: ‘Wie achter mij aan 
wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich 
nemen en mij volgen’ (Mat. 16:24). En een gemeente waar 
hij of zij thuis kan zijn, zich aanvaard, gekend en gesteund 
mag weten. Waar iedereen een strijd heeft te voeren en 
waar niemand dat in eenzaamheid hoeft te doen. Waar hij 
getroost wordt met de woorden: ‘Ik ben ervan overtuigd 
dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot 
de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard’ 
(Rom. 8:18).

Ik geloof in jou

Met enige tegenzin begon ik aan Ik geloof in jou, het tweede 
boek van Van Abbema. Ik volsta met een korte bespreking. 
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komt bedrogen uit. Nergens is er sprake van een serieuze 
confrontatie met de Bijbel. ‘De verschillen vieren’ komt er 
feitelijk op neer dat je het geloof opgeeft dat er maar één 
weg tot God is en dat Jezus Christus die Weg is. Je maakt 
gewoon je hoogstpersoonlijke beeld van God waar je je 
goed bij voelt en dan spreek je af daarin te gaan geloven. 
En dan dringt het niet tot je door dat je daarmee vooral in 
jezelf gelooft. De overeenkomst met de zelfgemaakte af-
godsbeelden uit de oudheid dringt zich op. Anno 2021 en 
opgeschreven door een theologe die de moeite niet neemt 
om al die kleur en creativiteit waar ze zo enthousiast van 
wordt, eens te houden naast het beeld dat God van zichzelf  
geeft in de Bijbel, die een theoloog toch geacht wordt  
te bestuderen. 

God geen hij is, geen heteroman, maar 
een God vol kleur en creativiteit, met 
ruimte voor iedereen. Sara’s vader, die 
vroeger leerde dat hij aan allerlei voor-
waarden moest voldoen, wil ook graag 
in zo’n God geloven. ‘Hoe kom je daar 
eigenlijk aan?’ vraagt hij aan Sara. ‘“Ik 
weet het ook niet, ik denk gewoon dat 
het zo is,” zeg ik. “Omdat ik geloof 
dat ik door God gemaakt ben zoals 
ik ben. Slaat dat ergens op?”’ (…) Hij 
antwoordt: ‘Ik vind van wel. Zullen we 
gewoon afspreken dat het zo is? God 
heeft ons gemaakt zoals we zijn. Ik 
vind het mooi.’

‘De verschillen vieren’

In een dankwoord citeert de schrijfster 
de Dalai Lama: ‘Als je andere religies 
bestudeert, leer je meer over je eigen 
religie en geloof je ook meer in je 
eigen religie.’ Zij hoopt dat haar boek 
daaraan bijdraagt. Maar merkwaardig 
genoeg krijgt dat ‘meer geloven in je 
eigen religie’ in het verhaal juist geen 
plaats. Tijdens een gesprek met haar 
ouders over de islam en het christelijk 
geloof onderwijst Sara haar moeder: 
‘Mam, luister goed. Ja, er zijn ver-
schillen. Maar dat is toch niet erg. 
God heeft ons allemaal verschillend 
gemaakt. Dat is iets moois, iets om 
te vieren, niet iets om je zorgen om 
te maken. Natuurlijk veroorzaken de 
verschillen onrust en strijd, maar dat 
komt gewoon omdat mensen bang zijn 
voor wat ze niet kennen. We moeten 
de verschillen vieren.’

Conclusie

Wie hoopte dat dit boek verrassende 
of leerzame inzichten zou opleveren, 

N.a.v.: 
Hinke van Abbema, Door jou ben ik mij, KokBoekencentrum, 
Utrecht, 2019, ISBN 978-90-435-3178-8, 352 pag., prijs € 17,99, 
en Hinke van Abbema, Ik geloof in jou, KokBoekencentrum, 
Utrecht, 2021, ISBN 978-90-266-2449-0, 285 pag., prijs € 17,99
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Op verzoek van de cahier-
redactie van de Stichting 
Woord & Wereld schreef drs. 
Lucius de Graaff het cahier 

Ismaël was geen Islamiet (nr. 131). De 
cahierredactie legde bij hem de vraag 
neer of de strijd tussen de verre nako-
melingen van Abraham en Hagar – de 
Arabieren – en de huidige staat Israël 
iets te maken heeft met de rivaliteit 
tussen Ismaël en Isaak.
Dat werd voor hem een ‘ontdekkings-
tocht’. Met behulp van drie sprekende 
citaten uit dit cahier probeer ik de 
nieuwsgierigheid te prikkelen.

Oppositie
Ismaël was geen islamiet! Hiermee keert 
de auteur zich tegen christenen die het 
tegendeel beweren:
‘Omdat uit het nageslacht van Ismaël 
moslims zijn voortgekomen, wordt 
Ismaël zelf met terugwerkende kracht 
ook tot moslim verklaard. Sterker nog: 
hij wordt beschouwd als de “aartsva-
der” van de Arabische moslims. En dat 
is niet terecht. Op deze manier wordt 
Ismaël iets “in de schoenen geschoven”. 
En door Ismaël met de islam te identi-
ficeren, komt de strijd tussen Ismaël en 
Isaak in een ander licht te staan. Op die 
manier wordt hun onderlinge strijd tot 
een godsdienstige strijd tussen gelovige 
Joden en Arabische moslims gemaakt.’

Beloften
Ismaël heeft als – eveneens besne-
den! – zoon van Abraham ook beloften 
gekregen. Ds. De Graaff wijst zowel op 

de overeenkomst als op het verschil met 
de beloften aan Isaak:
‘Het is opmerkelijk dat de zegen voor 
Ismaël deels parallel loopt aan de zegen 
voor Isaak. Beiden zullen twaalf stam-
vorsten verwekken en beiden zullen 
uitgroeien tot een groot volk.
Het fundamentele verschil tussen de 
beloften die de halfbroers Isaak en 
Ismaël ontvangen, staat in Genesis 17:21 
opgetekend: “Maar mijn verbond zal ik 
voortzetten met Isaak, de zoon die Sara 
je volgend jaar omstreeks deze tijd zal 
baren.”’

Uitwerking
Wat hebben die beloften van God bete-
kend voor de nakomelingen van Ismaël 
en zijn deze beloften nog steeds kracht?
De auteur wijst op de zendingsreis van 
de apostel Paulus naar Arabië (Gal. 1:15-
17), waarschijnlijk in gehoorzaamheid 
aan een goddelijke openbaring. De na-
komelingen van Ismaël hebben duidelijk 
een aparte plaats gekregen binnen de 
oudtestamentische volkerenwereld en 
krijgen het evangelie van Jezus Christus 
bij voorrang te horen:
‘God is zijn beloften voor Ismaël niet 
vergeten. Ismaël is uitgegroeid tot een 
groot Arabisch volk. En na het Joodse 
volk hebben de Arabieren als eersten 
het evangelie gehoord uit de mond van 
Paulus, de “apostel der heidenen” (Rom. 
11:13).
Daarmee is vervallen de verplichting 
om de evangelieverkondiging onder de 
Arabieren prioriteit te geven boven die 
onder de andere volken op deze aarde.’

PAULUS NAAR
ISMAËL

Vraag
In het boek Handelingen lezen we niets 
over een zendingsreis van de apostel 
Paulus naar Arabië. In Handelingen 
26:19-20 somt Paulus tegenover koning 
Agrippa op aan wie hij op Gods bevel 
het evangelie heeft verkondigd. Maar 
hij zegt dan niets over de nakomelingen 
van Ismaël of over Arabië. Hoe kan dat?
Ik heb deze vraag voorgelegd aan ds. De 
Graaff en kreeg van hem als antwoord:
‘Het is duidelijk dat de apostel hier heel 
beknopt zijn werkzaamheden vermeldt 
als inleiding op zijn mededeling dat de 
Joden hem in de tempel hebben willen 
vermoorden.
Ik vind het wel mooi hoe theoloog John 
van Eck het omschrijft: “Ze (de woorden 
van Paulus) geven de indruk dat Paulus’ 
werkzaamheid zich als een olievlek vanuit 
Jeruzalem naar de volkeren uitbreidt. 
Haperingen en omwegen worden hier 
weggelaten. Het evangelie gaat onstuit-
baar zijn weg. Dat is de indruk die Paulus 
op zijn hoorders wil overbrengen.”’

Slot
Het slothoofdstuk bevat een interview 
met een jong islamitisch echtpaar dat 
de haddj heeft gedaan. De rituelen van 
de haddj zijn grotendeels afgeleid van 
de Hagar-Ismaëlgeschiedenis. 

Balten Pieter Hagens is secretaris van de cahier-
redactie.

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT VER-

STERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Ismaël was geen 

islamiet
Ismaël was de oudste zoon van Abraham. Hij is tegelijk met 

zijn vader Abraham besneden. Toch is hij later, nadat Isaak 

was geboren, samen met zijn moeder Hagar letterlijk en 

fi guurlijk de woestijn in gestuurd.

Wat is er van Ismaël terechtgekomen? Uit het geslachts-

register in Genesis 25 blijkt dat uit hem Arabische stammen 

zijn voortgekomen. Zoals de Nabateeërs in de tijd van de 

apostel Paulus. Het merendeel van deze Arabieren zijn vele 

eeuwen na de dood van Ismaël moslim geworden.

Betekent dit dat Ismaël daardoor de aartsvader van de 

Arabische moslims is geworden? Dat wordt door vele 

christenen beweerd. De auteur bestrijdt dit.

Ismaël heeft beloften gekregen. Hij zou uitgroeien tot een 

groot volk met twaalf vorsten. Hoe moeten we vandaag 

tegen die beloften aankijken? Gelden die beloften nog 

steeds, zodat de Arabische moslims een streepje voor 

hebben bij de verkondiging van het evangelie? Of is het 

juist zo dat de Arabische moslims nog steeds als de grote 

tegenstanders van het volk Israël moeten worden gezien? 

Op deze en andere vragen gaat de auteur uitgebreid in.

Eerder verschenen in deze serie van zijn hand de volgende 

studies over de islam in relatie tot het christendom: De 

weg naar de bron (nr. 90, 2011); Hemelreizen (nr. 98, 

2013); Heilige oorlogen (nr. 104, 2015); Zijn God en Allah 

dezelfde? (nr. 115, 2018) en Na ons sterven (nr. 126, 2020).

Lucius W. de Graaff  (1948) is geboren en getogen in 

Hardinxveld-Giessendam, waar zijn vader, ds. W. de Graaff , 

jarenlang predikant was van de Gereformeerde Kerk 

(vrijgemaakt). De Graaff  studeerde theologie in Kampen 

en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In zijn doctoraalscriptie 

Moskeeën onder de Martini heeft hij de islam in de stad en 

de provincie Groningen in kaart gebracht. Van 1972 tot 2013 

was De Graaff  gemeentepredikant en van 2013 tot 2018 

studentenpastor. Vanaf 2018 zet hij zich onder meer in voor 

de energiecoöperatie in zijn woonplaats Heerde.
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In De Waarheidsvriend publiceerde ds. J.C. Schuur-
man een tweetal artikelen over de preekbespreking op 
de kerkenraad. In het eerste artikel (in het nummer 
van 3 maart, onder de titel ‘Sfeer van vertrouwen’) 
bepleit hij het grote belang van zo’n periodieke preek-
bespreking. Een klein stukje daaruit:

Preekbespreking:  

de inhoud centraal

UIT DE WAARHEIDSVRIEND  
VAN 3 MAART EN 10 MAART 2022

Belang prediking
Het belang van de prediking kunnen we niet genoeg onder-
strepen. Het is één van de voornaamste middelen waardoor 
God Zijn gemeente bouwt. Vanuit de woordverkondiging 
wordt het geloofsleven gevormd. Het is een gebeuren waarin 
grote beslissingen vallen. Indringend spreekt Paulus over de 
bediening van de verzoening waarin Christus ons nota bene 
smeekt om ons met God te laten verzoenen (2 Kor. 5:18-20). 
De prediking vormt een sleutel van het hemelrijk (HC, zondag 
31). Deuren van de eeuwigheid gaan open, maar kunnen ook 
gesloten worden. Onder die hoogspanning van de laatste 
ernst staat de verkondiging van het evangelie. 
Voor een predikant is het de eerste roeping, die veel tijd, stu-
die, meditatie en gebed vraagt. Kerkenraden weten en besef-
fen vaak niet half wat het hun dominee kost om iedere week 
weer een preek te maken. Alleen daarom is het al goed om het 
als kerkenraad van tijd tot tijd over de prediking te hebben. 
En ook om zicht te hebben op het wezen van de bediening 
van het Woord. Van de prediking wordt al gauw van alles 
gevonden, maar hebben kerkenraadsleden helder waar het 
ten diepste om gaat? Dat vraagt om bezinning. Wat er in de 
gemeente leeft aan wensen en verwachtingspatronen, spoort 
niet automatisch met wat bijbels gezien de inhoud van de 
prediking wil zijn. Wordt dat binnen kerkenraden onderkend?

In het volgende nummer (10 maart 2022) gaat Schuurman dieper 
in op de invulling van de preekbespreking. Hij doet dat met als 
titel: ‘Gods werk centraal’. Daaruit haal ik een groter gedeelte 
aan. Het blijkt dat hij vooral een pleidooi wil voeren voor een 
bespreking waarbij niet de communicatieve kant van de preken de 

De prediking 

is sleutel van 

het hemelrijk
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hoofdmoot vormt (ook al moet ook dat goede aandacht krijgen), 
maar vooral de inhoud van de prediking. Daarin heeft hij, denk ik, 
groot gelijk. En hij geeft er ook een waardevolle handreiking voor. 
Daarom nu dus een fors deel uit juist dit tweede artikel:

Vormgeving
Dat zo’n gesprek niet vanzelfsprekend is en ook het nodige 
vraagt, hebben we in het eerste artikel gezien. Vooral on-
derling vertrouwen is van basaal belang. Ik wil nu proberen 
om kort op de concrete vormgeving in te gaan en vervolgens 
uitvoeriger op de inhoudelijke kant van het gesprek.
Een optie is om de volledige tekst van een gehouden preek 
onder de leden van de kerkenraad te verspreiden, zodat ze 
deze voorafgaand aan de vergadering zorgvuldig kunnen 
lezen. Zelf heb ik hier goede ervaringen mee. Het kan helpend 
zijn om via enkele vragen aan te geven waar in ieder geval 
op gelet moet worden. Het is uiteraard ook mogelijk om een 
recent gehouden preek nogmaals samen te beluisteren en er 
daarna op te reageren – niet elke voorganger schrijft de preek 
volledig uit. Ook dan kan het helpen om van tevoren enkele 
vragen/aandachtspunten voor tijdens het luisteren aan te 
reiken.

Echte zeggingskracht
Rond de prediking wordt er al gauw gekeken naar de over-
dracht, de meer communicatieve kant. Komt de boodschap 
over? Worden mensen aangesproken en geraakt? In hoeverre 
is de preek kindvriendelijk en voor jongeren goed te volgen? 
Op zichzelf zijn dit begrijpelijke vragen, zeker in onze tijd 
waarin communicatie, gevoel en beleving een belangrijke rol 
spelen. Toch mag de overdracht voor een kerkenraad niet 
vooropstaan en gaat het om meer dan om ‘geraakt worden’, 
namelijk om het komen tot overgave, tot geloof.
Het gaat er in de prediking allereerst om wat er wordt door-
gegeven. Wordt de Bijbel zorgvuldig uitgelegd, zodat hét Woord 
aan het woord komt? Een dominee kan wel allerlei boeiende en 
goed in het gehoor liggende dingen naar voren brengen, maar 
als de boodschap niet vanuit de Schrift opkomt, ontbreekt 
het meest wezenlijke van de prediking, en daarmee de echte 
zeggingskracht.
Een bekend woord van de Zwitserse reformator Heinrich Bul-
linger luidt: ‘De prediking van het Woord van God is Woord 
van God.’ Een uitdrukking op het scherp van de snede, waar-
mee deze reformator niet bedoelde dat een preek gelijkstaat 
aan de Schrift en hetzelfde gezag heeft. In elke preek zit ook 
veel menselijks met alle tekorten van dien. De volmaakte 

preek moet nog gehouden worden... Maar in dit 
citaat horen we de diepe overtuiging dat God Zich 
bedient van de prediking. Daarom is het terecht als 
de gemeente bij de bevestiging van een predikant als 
volgt wordt vermaand: ‘Bedenk dat God Zelf door 
middel van hem u aanspreekt...’ Hoe zou dit kunnen 
als in de verkondiging geen recht wordt gedaan aan 
de uitleg (exegese) van het Woord? Preken begint 
met luisteren en nog eens luisteren. Van kerken-
raadsleden mag worden verwacht dat ze er primair 
op gespitst zijn dat de Schriften opengaan.

Gods werk
Een ander belangrijk aandachtspunt is de vraag of 
Gods werk in de verkondiging centraal staat. Het is 
mogelijk dat we – onbewust en onbedoeld – te veel 
van onderaf preken en wat in het menselijke blijven 
hangen. Bevrijdend wordt de Woordbediening als 
er van God uit wordt gepreekt. In dit verband is 
het goed om ons rond de prediking voortdurend te 
bezinnen op de trinitarische verbanden in de Schrift. 

Dat wil zeggen dat er in de verkondiging aandacht 
is voor zowel het werk van de Vader als van de 
Zoon alsook van de Heilige Geest. Daarbij gaat het 
niet om een raster. Een levende preek laat zich nooit 
in een schema persen. De tekst is bepalend voor de 
boodschap. Oog voor het trinitarische aspect in Gods 
werk zorgt wel voor bijbelse kaders en daarmee ook 
voor evenwicht in de prediking.

Verwondering
Vader, Zoon en Geest hebben ieder een eigen taak, 
uiteraard niet los van elkaar. Het werk van alle 

‘Een levende preek  

laat zich nooit in  

een schema persen.  

De tekst is bepalend  

voor de boodschap’
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Drie is nodig. Kort een paar overwegingen om het 
gesprek over het trinitarische in de verkondiging te 
stimuleren:
•	 Aandacht voor de Vader bepaalt ons bij het 

wonder dat het heil volstrekt van Boven komt 
en niet van beneden. Voor de prediking zal dit 
betekenen dat de nadruk niet ligt op wat wij 
allemaal moeten – daar wordt een mens zo moe 
van. Laten we ons hoeden voor een ondertoon van 
activisme of moralisme. Alsof het van onze inspan-
ningen afhangt... Wat God in Zijn genade doet, is 
doorslaggevend. Dat schept ruimte en leidt in de 
verkondiging ook tot verwondering en bij mo-
menten zelfs tot aanbidding.

•	 Gods genade wordt het meest zichtbaar in Chris-
tus, Die ons vlees en bloed heeft aangenomen. In 
Hem kijken we God in het hart. Het is geen won-
der dat Paulus van niets anders wilde ‘weten dan 
Jezus Christus, en Die gekruisigd’ (1 Kor. 2:2). Om-
dat Hij het centrum van de Schriften is, wil ook de 
prediking Christocentrisch zijn. In Zijn Naam ligt 
hét Leven voor ieder die in Hem gelooft. Daarom 
heeft Zijn (volbrachte) werk in de verkondiging 
door te klinken, al is de mate waarin afhankelijk 
van de tekst.

•	 En dan ook het werk van de Heilige Geest, Die 
het geloof wekt en met Christus verbindt. Delen 
in het heil kan niet zonder de leiding van de 
Geest, Die levend maakt. Als er in de prediking 
aandacht is voor wat de Geest doet, komt er ruimte 
voor de moeite en de strijd die geloven kost. Vra-
gen en aanvechtingen worden serieus geno-
men. Juist omdat de Pinkstergeest tegen onze 
bezwaren is opgewassen. Dat helpt om dicht bij 

het hart van de gemeente te komen, waardoor de verkon-
diging een pastorale spits krijgt.

Dubbele loyaliteit
Vervolgens vraagt de overdracht van de boodschap de volle 
aandacht. Hier ligt voor predikanten de grootste worste-
ling. Zeker vandaag, nu veel gemeenteleden in een seculiere 
omgeving leven en dagelijks de geest van de moderne cultuur 
inademen waarin het Evangelie zo vreemd is geworden. Om 
dan toch aansluiting te vinden... Hoe? Op deze vraag zijn 
geen pasklare antwoorden te geven. Het is wel belangrijk om 
er binnen de kerkenraad samen over na te denken en elkaar 
zo ook op te scherpen. Het Evangelie overdragen is trouwens 
niet alleen een probleem voor de predikant in de zondag-
se verkondiging. Tijdens huisbezoeken en gesprekken met 
gemeenteleden zullen ook de andere ambtsdragers ertegen 
aanlopen dat het niet eenvoudig is om de bijbelse boodschap 
te vertolken en toe te passen. Alleen al als het om het maken 
van (ethische) keuzes gaat. De weg achter Christus aan staat 
in veel opzichten haaks op wat in de samenleving normaal en 
aanvaard is. Doorzien we de tijdgeest en hebben we een antenne 
voor wat er gaande is?
De spannende vraag is: hoe kom je zo dicht mogelijk bij het 
leven(sgevoel) van de gemeente die voor je zit, terwijl je ook 
heel dicht bij God en Zijn Woord blijft? Je zou het bijna iets 
van een dubbele loyaliteit kunnen noemen. In dat spannings-
veld voltrekt zich de prediking. Heb het daar in de kerkenraad 
maar eens over. En dan niet zozeer om de predikant te beoor-
delen, maar om samen de verkondiging te dragen. 

‘Omdat Hij het centrum 

van de Schriften is, 

wil ook de prediking 

Christocentrisch zijn’
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‘Je leest over mensen 

die gevonden worden, 

genezen worden,  

verkoren worden’

Als iets in de prediking (en dus in de preekbespreking, 
zie hierboven) tot het hart van de zaak behoort, dan is 
het de duidelijke verkondiging van Gods verlossings-
werk in Christus. Daarover gaat het in het volgende 
stukje waarvoor ik dit keer graag aandacht vraag. In 
De Wekker van 18 maart 2022 vult ds. C.C. den 
Hertog (CGKv-predikant te Nijmegen en docent sys-
tematische vakken aan de TUA) de rubriek ‘Belijden 
actueel ’. In kort bestek zet hij scherp en duidelijk neer 
hoe binnen Christus’ verlossingswerk de verhouding 
ligt tussen rechtvaardiging en heiliging. Hij sluit 
nauw aan bij de treffende manier waarop in zondag 
32 van de Heidelbergse Catechismus daarover belijde-
nis wordt gedaan. Zijn titel is dan ook: ‘De Catechis-
mus brengt ons op de juiste toonhoogte’. Zijn ondertitel 
is mijn titel geworden. Den Hertog schrijft:

Dubbele genade

UIT DE WEKKER 
VAN 18 MAART 2022

Het is een hardnekkige gedachte aan onze kant dat er 
na de genade van de rechtvaardiging natuurlijk wel 
iets van ons verwacht wordt. De Here God wacht op 

onze reactie op Zijn vrijspraak.
Het laat zien hoe diep de zonde bij ons is ingesleten. Die 
begon er immers mee dat wij meenden zonder God vast te 
kunnen stellen wat goed en wat kwaad is. Die gedachte be-
heerst ons nu totaal: in principe staan de Here God en wij los 
naast elkaar.
In de Reformatie ontdekte men opnieuw het spreken van 
het Evangelie. Daar vind je niet een zelfstandige mens die 
tegenover God zelf zijn plek inneemt en bepaalt hoever hij of 
zij het allemaal laat komen. Je leest over mensen die gevonden 
worden, genezen worden, verkoren worden. Allemaal zinnen 
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dus waarin die mensen niet zelf bezig 
zijn, maar Gods handelen aan hen 
ondergaan. Wij zijn in Zijn hand en 
Hij handelt aan ons. Dat zie je terug in 
de Catechismus. Ik denk aan de eerste 
zondag van het derde deel, zondag 32. 
Ik zou zeggen: lees de vraag en het ant-
woord niet te snel, maar let goed op wat 
er gebeurt. De vraag is helder: ‘Waarom 
moeten wij goede werken doen?’ Dat is 
de bekende gedachte: het komt nu op 
ons aan. Maar dan is het zaak zorgvul-
dig te lezen. In het antwoord blijken wij 
ineens niet het onderwerp van de zin te 
zijn (‘Omdat wij moeten tonen dat...’), 
maar is de Here Jezus Degene Die 
handelt: ‘Omdat Christus ons door Zijn 
Geest vernieuwt.’
Het Evangelie wekt ons uit de boze 
droom die wij zijn gaan dromen: nee, 
het leven is niet onze onderneming die 
wij tot een goed einde dienen te bren-
gen. Dat wil de duivel ons laten geloven 
en binnen en buiten de kerk zuchten 
we onder die leugen. Het is voor ons 
zo vanzelfsprekend geworden dat alles 
begint bij ons en onze keuzes, dat we 
niet anders kunnen dan het Evangelie 
ook vervoegen volgens die grammatica. 
Maar zo blijven we gevangen in een ma-
nier van denken die de mens in principe 

UIT  ANDERE BLADEN

los ziet ten opzichte van God. De Catechismus brengt ons op 
de juiste toonhoogte: de rechtvaardiging is niet maar een trans-
actie waarna het aan ons is om er nu iets op te antwoorden. Het 
is niet minder dan een machtsoverdracht. Zoals zondag 1 erover 
spreekt: ik ben niet mijn eigen heer, maar ik ben van Christus 
en Hij werkt door Zijn Geest in ons leven. In de uitleg van het 
vierde gebod wordt dat praktisch: ik mag rusten van mijn 
boze werken en God door Zijn Geest in mij laten werken.
Calvijn sprak in dit verband van duplex gratia – dubbele ge-
nade dus: ‘Christus rechtvaardigt niemand of Hij heiligt hem 
ook.’ Die dubbele genade mag de kerk verkondigen aan een 
wereld die niets zo hard nodig heeft als deze boodschap. Denk 
aan jongeren en studenten die bezwijken onder de enorme 
druk die de samenleving op hen legt. Ons heil en ons geluk 
liggen niet aan het einde van onze inspanningen, maar het 
begint bij deze machtsoverdracht. 

‘Nee, het leven is niet 

onze onderneming die 

wij tot een goed einde 

dienen te brengen. Dat 

wil de duivel ons laten 

geloven’

‘De rechtvaardiging is 

niet maar een transactie 

waarna het aan ons 

is om er nu iets op te 

antwoorden. Het is 

niet minder dan een 

machtsoverdracht’
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Ismaël was de oudste zoon van Abraham. Hij is samen met zijn moeder 
Hagar letterlijk en fi guurlijk de woestijn in gestuurd. Wat is er van hem 
terechtgekomen? Uit Genesis 25 blijkt dat uit hem Arabische stammen 
zijn voortgekomen. Het merendeel van deze Arabieren zijn vele eeuwen 
na de dood van Ismaël moslim geworden. De auteur bestrijdt dat Ismaël 
daardoor de aartsvader van de 
Arabische moslims is geworden.
Ismaël is beloofd dat hij zou 
uitgroeien tot een groot volk 
met twaalf vorsten. Gelden die 
beloften nog steeds, zodat de 
Arabische moslims een streepje 
voor hebben bij de verkondiging 
van het evangelie? Of moeten 
Arabische moslims juist als de 
grote tegenstanders van het volk 
Israël worden gezien? 

WOORD & WERELD

EEN SERIE CAHIERS TOT VER-

STERKING VAN HET 

GEREFORMEERDE LEVEN

Ismaël was geen 
islamiet
Ismaël was de oudste zoon van Abraham. Hij is tegelijk met 
zijn vader Abraham besneden. Toch is hij later, nadat Isaak 
was geboren, samen met zijn moeder Hagar letterlijk en 
figuurlijk de woestijn in gestuurd.

Wat is er van Ismaël terechtgekomen? Uit het geslachts-
register in Genesis 25 blijkt dat uit hem Arabische stammen 
zijn voortgekomen. Zoals de Nabateeërs in de tijd van de 
apostel Paulus. Het merendeel van deze Arabieren zijn vele 
eeuwen na de dood van Ismaël moslim geworden.
Betekent dit dat Ismaël daardoor de aartsvader van de 
Arabische moslims is geworden? Dat wordt door vele 
christenen beweerd. De auteur bestrijdt dit.

Ismaël heeft beloften gekregen. Hij zou uitgroeien tot een 
groot volk met twaalf vorsten. Hoe moeten we vandaag 
tegen die beloften aankijken? Gelden die beloften nog 
steeds, zodat de Arabische moslims een streepje voor 
hebben bij de verkondiging van het evangelie? Of is het 
juist zo dat de Arabische moslims nog steeds als de grote 
tegenstanders van het volk Israël moeten worden gezien? 
Op deze en andere vragen gaat de auteur uitgebreid in.

Eerder verschenen in deze serie van zijn hand de volgende 
studies over de islam in relatie tot het christendom: De 
weg naar de bron (nr. 90, 2011); Hemelreizen (nr. 98, 
2013); Heilige oorlogen (nr. 104, 2015); Zijn God en Allah 
dezelfde? (nr. 115, 2018) en Na ons sterven (nr. 126, 2020).

Lucius W. de Graaff (1948) is geboren en getogen in 
Hardinxveld-Giessendam, waar zijn vader, ds. W. de Graaff, 
jarenlang predikant was van de Gereformeerde Kerk 
(vrijgemaakt). De Graaff studeerde theologie in Kampen 
en vervolgens vergelijkende godsdienstwetenschappen 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In zijn doctoraalscriptie 
Moskeeën onder de Martini heeft hij de islam in de stad en 
de provincie Groningen in kaart gebracht. Van 1972 tot 2013 
was De Graaff gemeentepredikant en van 2013 tot 2018 
studentenpastor. Vanaf 2018 zet hij zich onder meer in voor 
de energiecoöperatie in zijn woonplaats Heerde.
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U bent gewend geraakt aan heel weinig gezelschap,

De laatste veertig jaar. U had uw eigen wereld

En in de wereld woonde u alleen.

De laatste mens die u nog aan de deur had,

Dat was uw dokter, maar die komt nu ook niet meer

Omdat u tijdens zijn bezoek bent overleden.

Wij zijn hier wel, twee dichters en een ambtenaar

En een paar mensen om uw kist te dragen

– want bij een afscheid zoeken wij elkaar op

Maar wij gaan zo weer weg. Wij zullen u met rust laten

Want u hebt rust verdiend. Iemand die zo alleen geweest is

Die rust in vrede. En die mist de wereld niet.

M E N N O  VA N  D E R  B E E K
U I T:  E E N Z A M E  U I T VA A R T ,  # 1 7 ,  R O T T E R D A M , 2 0 1 3

Er zijn mensen die in eenzaam-
heid sterven. Sommigen in vol-
strekte eenzaamheid, zoals H.O.
Geen familie, geen vrienden en 
geen buren, niemand.

Grote gemeenten hebben dan 
een dichter in de arm genomen, 
die een eigen gedicht voordraagt.
In Rotterdam is een van hen 
Menno van der Beek.
Het verslag vermeldt ook drie 
witte rozen die hij heeft meege-
bracht.

Ik vind zo’n begrafenis triest.
Mooi dat er nog een gedicht 
wordt voorgelezen.
Dat verzacht een beetje de vol-
strekte droefenis.

Kleine ballade voor H.O.
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